DE STRIJD IN HET ZUIDEN

Monty.”* Nogmaals een dag later, 22 september, confereerde Eisenhower
in Versailles met Bradley en Devers — Montgomery was tezeer in beslag
genomen door ‘Market-Garder’ om aanwezig te zijn maar had zijn chef-
staf afgevaardigd, Major-General F. W. de Guingand. Wij moeten, be-
toogde Eisenhower, Antwerpen of Rotterdam openen, eerder zijn krach-
tige stoten op Duits gebied niet mogelijk — de Geallieerde opperbevel-
hebber liet evenwel na, aan de operaties tot het vrijmaken van de
Wester-Schelde absolute prioriteit te geven. Gebruikmakend van die
omissie stelde Montgomery, toen de Guingand hem rapport had uitge-
bracht, voor, dat nu twee offensieven tegelijk zouden worden uitgevoerd:
het Canadese Eerste Leger zou de Wester-Schelde vrijmaken, het Britse
Tweede Leger bij Wezel over de Rijn gaan om samen met het Ameri-
kaanse Eerste Leger, dat de Rijn bij Keulen zou passeren, het Ruhrgebied
te naderen — van ‘omsingelen’ was niet langer sprake. Hoewel slechts een
rest van het Geallieerde luchtlandingsleger ingezet kon worden, meende
Montgomery dat dit nieuwe plan kon slagen zonder dat van de haven
van Antwerpen gebruik werd gemaakt — hij noemde het openen van die
haven in een directief dat hij op 27 september deed uitgaan, ‘absolutely
essential before we can advance deep into Germany'?, anders gezegd: niet ten
behoeve van het overschrijden van de Rijn. In dat directief gaf hij het
Canadese Eerste Leger opdracht, onmiddellijk de Wester-Schelde vrij te
maken, maar versterkingen stelde hij niet ter beschikking. Toen de
Canadezen op 2 oktober benoorden Antwerpen tot de Kreekrakdam
trachtten door te dringen, werden hun aanvallen afgeslagen. Vier dagen
later, op 6 oktober, zetten zij hun aanval op West Zeeuws-Vlaanderen in
en ook hier boekten zij aanvankelijk geen voortgang. Dat alles was wel
heel teleurstellend, zelfs heel verontrustend.

Eisenhower had er nu genoeg van.

Op 9 oktober las Montgomery in een brief van de opperbevelhebber:
‘Unless we have Antwerp producing by the middle of November, entire operations
will come to a standstill. I must emphasize that, of all our operations on our entire
Sfront from Switzerland to the Channel’ (bedoeld: de Noordzee), ‘I consider
Antwerp of first importance.’> Nog bleef Montgomery tegenstribbelen: wel
deed hij onmiddellijk een nieuw directief uitgaan waarin stond dat het
openen van Antwerpen ‘will take priority over all other offensive operations™*,
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