
DE STRIJD IN HET ZUIDEN

naar huis. 'Weiber und Kinder brauchen wir nicht!' Mannen van zeven-en-vijftig,
acht-en-vijftig en negen-en-vijftig jaar, vaders van tien kinderen, jongens van
nog geen zestien jaar worden door de beulen meegesleurd en 'afgeleverd' op het
marktplein" -

daar werd nagegaan wie een vrijstelling konden krijgen. Er werd aan
diegenen die dat niet kregen, gezegd dat zij achter de Maas stellingen
zouden moeten aanleggen, maar dat was pure misleiding. Lange stoeten
gingen te voet op weg naar Venlo en daar, op het station, moesten de
vele duizenden weggevoerden in goederenwagons stappen (tientallen
ontsnapten daaruit toen het donker was) die hen naar Duitsland over-
brachten: de meesten naar de omgeving van Wuppertal, sommigen naar
het Rijnland om te 'spitten', anderen naar de Hermann Goering-Werke bij
Brunswijk.

Niet alleen de mannen en jongens werden weggevoerd, maar ook de
koeien en paarden. Zo, al op 5 oktober, uit Vlodrop, dat ten zuidoosten
van Roermond aan de Roer ligt. Hier alsook elders was het de Ordnungs-
polizei (de 'groene politie') die de roof uitvoerde. 'Plotseling kwam 't',
noteerde een landbouwerszoon op 5 oktober,

'In de verte worden bevelen geschreeuwd - 'n geweldig geloei hoort men overal.
Haastig loopt men hier en daar nog met vee weg. - 'n Grote groep 'groenen'
drijft een kudde vee over de weg, de beesten brullen, lopen door elkaar, proberen
terug te gaan, rennen tuinen binnen - de 'groenen' brullen, slaan met hout en
jagen, jagen. Dan vallen ze de stallen binnen, maken de koeien los, spannen de
paarden in en roven - roven -. Mannen, wit van ergernis, staan daar in machteloze
woede, vrouwen omringd door kinderen janken en schreeuwen 't uit, nu 't laatste
kapitaal wordt geroofd uit hun huis _. hun koe brult, keert zich om naar de stal,
hun paard hinnikt, schudt z'n kop, kijkt naar z'n vertrouwde stal, legt de oren
achteruit en doet schichtig tegen de lawaaierige roversbende. Maar onbarmhartig
gaat 't voort .

. .. Als 't duister is, zit menig gezin rond de tafel, 'n verslagen man, 'n wenende
vrouw, huilende kinderen - 'n lege stal - door de stilte van de avond brult ver
weg vee, ginds aan de grens of 't ondergedoken vee in de bossen. We bidden
dat Gods Gerechtigheid zal neerkomen op de tyran.'

Erger nog: naderden de Geallieerden een bepaalde streek, dan werd
de bevolking soms door de Wehrmacht gedwongen naar nabij e dorpen te

1 Sèrum in d'n ózel. Oorlogsrelaas van een dorp in de Peel (1947), p. 26. ' Dagboekfrag-
menten 1940-1945, p. 4II-12.
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