
GEVANGENEN VAN DE KNOKPLOEGEN

kwamen er in die streek, naarmate de Duitse eenheden naar de Maas
werden teruggedrukt, steeds meer Duitse militairen. De krijgsgevange-
nen hielden zich rustig. Zij waren door de KP'ers, de omstandigheden
in aanmerking genomen, zo goed mogelijk verzorgd en zij wisten bo-
vendien dat zij, als zij alarm sloegen, onmiddellijk zouden worden
neergeschoten.

Toen de Britten eind november dichtbij waren, besloot Crasborn hun
met zijn KP'ers en krijgsgevangenen tegemoet te trekken. Dat lukte. De
krijgsgevangenen, van wie de meesten twee-en-een-halve maand lang
dag en nacht door de KP'ers waren bewaakt, werden aan de Britten
overgedragen.

Venlo en Roermond!

In de laatste drie maanden van '44 werd het leven in Noord- en Midden-
Limburg ten oosten van de Maas volledig bepaald door de krijgsverrich-
tingen ten westen van die rivier en door de maatregelen die de ingezette
functionarissen van de NSDAP en van de Organisation Todt en de plaat-
selijke Kampjkommandanten namen om bij de Maas en de Roer sterke
verdedigingslinies aan te leggen. Ten behoeve van die aanleg waren,
gelijk in hoofdstuk 5 vermeld, vóór 17 september al duizenden krachten
uit Duitsland overgebracht - op oproepen tot de Nederlandse bevolking
om zich voor het 'spitten' aan te melden was in de eerste helft van
september nauwelijks gereageerd. Eind september versterkten de Duitsers
hun druk. Aan alle mannen van zestien tot zestig jaar werd door middel
van aanplakbiljetten of huis aan huis verspreide briefjes de eis gesteld,
aan het 'spitten' te gaan deelnemen; in Gennep en andere plaatsen in

I Bezet Nederland benoorden de grote rivieren zal, wat de periode van eind septem-
ber '44 tot de bevrijding betreft, in deel IQ b beschreven worden; Noord- en Midden-
Limburg beoosten de Maas bleven na eind september nog meer dan vijf maanden
bezet en er zou dus iets voor te zeggen zijn geweest om de gebeurtenissen in dat deel
van Nederland ook pas in deel IQ b te behandelen. Wij doen dat niet om rwee redenen:
Noord- en Midden-Limburg beoosten de Maas vormden een afgesloten gebied dat
door het Reichskommissariat niet langer werd bestuurd, en wat in dat gebied is gebeurd,
staat in nauw verband met de militaire acties der Geallieerden die wij in dit deel,
loa, beschrijven.

Op grond van dezelfde overwegingen zullen wij ook elders in dit hoofdstuk
aandacht besteden aan wat in die streken van bezet Nederland gebeurde welke dicht
bij de frontlijn lagen.


