DE STRIJD IN HET ZUIDEN

Noord-Limburg werd daarbij meegedeeld dat voor elke man die weg-
bleef, twee vrouwen zouden worden opgehaald. Deze nieuwe oproepen
hadden even weinig succes als de voorafgaande. Razzia’s voorziende, ging
menigeen er toe over, in zijn woning, kelder of schuur een goede
schuilplaats te construeren.

Ock in Venlo bleven de mannen thuis. Op 26 september maakten ‘de
Duitse autoriteiten’ er bekend! ‘dat de opkomst voor het graafwerk
dermate gering is dat zij zulks als sabotage beschouwen’; verschenen nu
de volgende dag niet ‘alle mannelijke personen van zestien tot zestig jaar
stipt om zeven uur’ op de Markt, dan zouden ‘twintig Venlo’se burgers
ten aanzien van’ (bedoeld werd: ten aanschouwen van) ‘allen op de Markt
worden doodgeschoten, terwijl bovendien tweeduizend mannelijke per-
sonen in arrest gesteld en naar Duitsland gevoerd (zouden) worden.” Voor
die dreigementen boog men het hoofd. Wel te verstaan: spoedig bleek
dat de Organisation Todt onmogelijk alle mannen in de genoemde leef-
tijdsgroep kon inschakelen. Velen werden dus naar huis gezonden, het-
geen de animo van diegenen die noodgedwongen gingen ‘spitten’, niet
bevorderde. Papieren die vrijstelling gaven, werden ijverig nagemaakt.
Na enige tijd waren er dus weer te weinig ‘spitters’; dat leidde tot razzia’s.
Die deden zich van begin november af in Venlo, maar ook in Roermond
en andere plaatsen voor, met eerst de inzet aan de Maas maar later, toen
de stellingen aan die rivier voltooid waren, de inzet in Duitsland als doel.
Al de oproepen en razzia’s wekten, dat spreekt vanzelf, een enorme
onrust; nergens voelden de mannen zich meer veilig.

Eenzelfde effect, maar nu op de bevolking als geheel, hadden de
Geallieerde bombardementen. Het grootste deel van de aanvoer naar de
delen van de Wehrmacht die ten westen van de Maas streden, vond plaats
via de bruggen te Venlo en Roermond (er waren bovendien tussen Mook
in het noorden en Maasbracht in het zuiden verscheidene veerponten in
de vaart) — die bruggen, waar veel Duits luchtafweergeschut bij stond,
werden herhaaldelijk door de Geallieerde luchtmacht aangevallen, op vier
dagen in oktober, op zes in november, soms tweemaal per dag; daarbjyj
werden zij nooit dusdanig beschadigd dat zij niet spoedig weer hersteld
waren. Meer dan de bruggen hadden de stadscentra van Venlo en Roer-
mond onder die bombardementen te lijden. Telkens als er luchtalarm
gegeven werd, zat ieder die een kelder had, daar angstig te wachten waar
de bommen ditmaal zouden inslaan. ‘Niet de inslagen zelf, maar de
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