
DE STRIJD IN HET ZUIDEN

In Roermond werden op die Tweede Kerstdag veertien personen
doodgeschoten.' Drie dagen later liet de Abschnittskommandant bekend-
maken dat alle mannelijke inwoners van zestien tot zestig jaar die niet
in het bezit waren van een geldig vrijstellingspapier, zich de volgende
dag om vier uur bij de Ortskommandantur moesten aanmelden om naar
Duitsland te worden weggevoerd; wie nadien zonder geldig papier in de
stad zou worden aangetroffen, zou onmiddellijk worden doodgeschoten.
In opdracht van bisschop Lemmens (deze had er zorg voor gedragen dat
de kerk, alle moeilijkheden ten spijt, zo goed mogelijk bleef functione-
ren") ging de vicaris-generaal van het bisdom, mgr. F. J. Féron, tegen dit
decreet protesteren. Hij bereikte in een lang gesprek dat de Abschnitts-
kommandant het dreigement dat wegblijvers zouden worden doodgescho-
ten, introk. Ca. acht-en-twintighonderd van alle jongens en mannen die
waren opgeroepen, kwamen zich aanmelden en werden weggevoerd;
'viele sind gekommen' , zei de Abschnittskommandant op Oudejaarsdag tegen
mgr. Féron, 'aber sehr viele sind nicht gekommen'? Nadien durfden die 'sehr
viele' zich aanvankelijk niet op straat vertonen: niemand had zekerheid
dat de Abschnittskommandant zich aan zijn toezegging zou houden.

Wat gebeurde met de ca. acht-en-twintighonderd weggevoerden?
Zij moesten in het begin van de avond gaan lopen naar Dülken in het

Rijnland, een afstand van ca.40 kilometer; daar werden ze op Oudejaars-
dag bij acht graden vorst onder de blote hemel binnen een vervallen
wielerbaan geconcentreerd, later in een oude fabriek. Op Nieuwjaarsdag
werden zij per trein naar een kamp voor dwangarbeiders in het dal van
de Wupper overgebracht. 'Prachtomgeving', noteerde een der wegge-
voerden,

'maar wij zelf: ellendige mensen, tellen niet mee, volkomen gelijk aan de Russen,
met wie we spoedig dit kamp ... zullen delen. Drie maanden geleden hadden
we diep medelijden met hen, toen ze bij ons door de stad trokken; nu zijn we
hun gelijken, worden we ook aangegaapt ... Iedere dag worden Roermondenaars

I Het betrofhier dertien Nederlanders en een Pool die zich, om zich aan het 'spitten'
te onttrekken, verborgen hadden onder de vloer van een schoolgebouw. Hun schuil-
plaats was verraden en het Standgericht van de Fallschirmjäger, dat hen ter dood had
veroordeeld, had op losse gronden aangenomen dat zij een anti-Duitse 'organisatie'
vormden. Het is aannemelijk dat zij ter intimidatie zijn doodgeschoten. 2 De
priesters in Roermond en Venlo hadden verlof gekregen, twee missen per dag te lezen
in particuliere huizen of in kelders; wie ter communie wilde gaan, behoefde niet
nuchter te zijn en alle priesters mochten op elk ogenblik van de dag de generale
absolutie geven. 3 Het Roermondse Grootseminarie in oorlogstijd 1940-1945 (1947),
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