DE MISSIE VAN FRANTZEN

dezelfde bezwaren te horen welke in de kabinetsvergadering van 2
januari waren uitgesproken, maar hij hield vol en Gerbrandy legde
Frantzens plan aan Shaef voor; ditmaal wilde Bedell Smith het niet geheel
en al verwerpen maar hij achtte het wel, zo noteerde van Lidth, ‘uiterst
moeilijk uitvoerbaar.”

Terwijl die gedachtenwisselingen plaatsvonden, was de evacuatie al
begonnen: evacuatie niet naar Utrecht, maar hoofdzakelijk naar Friesland,
Groningen en Drente, en niet te voet maar per trein, zij het dat de
geévacueerde bevolking een in de omstandigheden lang en moeilijk
traject lopend moest afleggen naar de stations in het Rijnland waar zij die
treinen, Duitse treinen (de Nederlandse Spoorwegen staakten), aantrof.

Uit het uiterste noorden van het bezette deel van Limburg (de streek
van Gennep) was de bevolking al medio oktober geévacueerd: naar de
noordelijke provincies, naar Velp en naar het Gooi, maar nu strekte de
evacuatie zich tot het veel grotere gebied uit waar ook Venlo en Roer-
mond lagen. Dat gebied werd van noord naar zuid ontruimd waartoe
telkens hetzelfde bataljon van de Ordnungspolizei werd ingezet. Het begon
dus met de streek tussen Gennep en Venlo. ‘Het noordelijk deel onzer
provincie’, zo las men op 10 januari in Venlo in een bekendmaking van
de burgemeester, mr. J. Zanders?, ‘is dezer dagen geheel ontruimd en
door de houding der bevolking, welke zich zeer begrijpelijk daartegen
trachtte te verzetten, op een zeer harde wijze’; de burgemeester van Venlo
had, deed hij weten, herhaaldelijk getracht de evacuatie te voorkomen
(dat had ook mgr. Lemmens gedaan) — hij had geen succes gehad. Hjj riep
de bevolking niet op, aan het evacuatiebevel te gehoorzamen, maar slechts
goed te overwegen wat men zou doen. ‘Niettegenstaande alles’, aldus het
slot van zijn bekendmaking, ‘Venlonaren, verliest de moed niet, blijft
uw vaderstad trouw, en wij zullen met Gods hulp in Venlo terugkeren.’

Op 14 januari begon de uittocht. Bertels:

‘Het leek een groep bannelingen voor Siberi&, welke daar in beweging kwam
en zijn lange lijdensweg begon. Met hun flodderige bezittingen op een wrakke
handwagen, sommigen met een zak op de rug en een kind aan de hand, verzwakt
en half ziek, op een schoen en een klomp, zonder kousen, nu al moe en over
hun zenuwen heen, ondervoed en rillend in hun kapotte plunje sjokte de stoet
heel langzaam door de hoge heldere vrieslucht. De laatste was een oude man, die
een veilingkistje trok, waarin twee dreumesen met blauwe knuistjes zaten te
huilen. Met het geweer onder de arm sloten de Griinen de traag voortsukkelende
optocht.”

! Van Lidth: ‘Dagboek’, 16 jan. 1945. 2 Tekst in Martien Blondel: Oorlog en herstel
in Noord-Limburg, p. 118. * Awv.: Die swaere noodl, p. s2.
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