
DE STRIJD IN HET ZUIDEN

Er trokken op die zondag (het vroor enkele graden) ca. veertienhon-
derd Venlonaren naar Kaldenkirchen, vlak over de Duitse grens. Wie dat
wenste, mocht 25 kg bagage meenemen, niet méér: ook zij die over
karretjes beschikten, moesten dus het veruit grootste deel van hun be-
zittingen achterlaten.

Eén dag later, 15 januari, werd Velden geëvacueerd. 'Om zeven uur',
aldus een plaatselijk relaas,

'arriveren de wagens van de Grüne Polizei. Posten worden uitgezonden. Velen
zijn nog onbekend met het evacuatiebevel en krijgen nauwelijks een kwartier
tijd. Vóór acht uur komen reeds de eerste groepen met huilende baby's door de
bittere kou en hoge sneeuw. Er zijn vreemde taferelen te aanschouwen: een man
beukt met een zware hamer op zijn eigen fornuis. 'Dat de Moffen het niet krijgen!'
Grote stukken vlees worden voor de honden gegooid, alles wat niet meegenomen
wordt door de bezitters, wordt als gemeengoed beschouwd: het ligt voor ieder
disponibeL Vlees, pakken lucifers, kaarsen, zeep e.d. worden rondgedeeld aan
degenen die nog wat dragen kunnen. Even later komt een moeder met een baby
van achttien uren voorbij in een ziekenstoeL Befehl ist Befehl.'

Eind januari waren in Venlo nog slechts tienduizend inwoners aan-
wezig; daar kwamen in de weken die volgden, enkele duizenden bij uit
omliggende plaatsen. Wéér werd geëist dat de mannen zouden gaan
'spitten', wéér werd geweigerd, wéér werd met doodvonnissen gedreigd.
Eten was er nauwelijks; de dagelijkse distributierantsoenen hadden een
calorische waarde van niet meer dan 100 - links en rechts moest men er
op uittrekken om op de verlaten boerderijen aanvullend voedsel te
zoeken.

In Roermond begon de grote uittocht op 20 januari. Op die dag en op
de volgende evacuatiedagen (er bleven in Roermond niet veel meer dan
vierduizend inwoners achter) werden de geëvacueerden eerst samenge-
bracht in de kelders van het grote veilingcomplex voor eieren. 'Nooit
meer', zo schreef begin februari een kunstenares in haar dagboek,

'zal ik kunnen vergeten de stank die ons tegensloeg, toen we de stenen trap
afdaalden. Nooit meer zal ik kunnen vergeten het beeld van menselijke versla-
genheid. Bagage overalopgetast. Huilende kinderen. Oude mannen en vrouwen,
die droef voor zich heen keken. Op de stenen grond rechts en links matrassen,
de een wat schoner dan de ander. De grond zelf een modderige stinkende
substantie, een vermenging van kelderlucht en de lucht van menselijke uitwerp-
selen sloeg ons op de keeL'2

, Velden 194°-1945, p. III-I2. 2 Dagboekfragmenten 194°-1945, p. 514.
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