EVACUATIE VAN ROERMOND

De groep waartoe deze dagboekschrijfster behoorde, werd in Briiggen
in een pannenfabriek ondergebracht, ‘ook hier overal stank, stank, stank
... Honger hadden we ook.” ! Na vier dagen wachten (de behuizing bleef
slecht maar voor eten werd gezorgd) kwam s morgens vroeg de evacua-
tietrein: bijna dertig goederenwagons voor ca. tweeduizendvierhonderd
Roermondenaren —

‘om tien uur zette de trein zich in beweging.

En daar barstte het Limburgse volkslied, ‘Daar is mijn vaderland, Limburgs
dierbaar oord’, los in de benauwde ruimte, waar we 40 uur zouden moeten
doorbrengen.

Dat was een ontroerend moment. Dat was het antwoord aan de Moffen, ‘jullie
krijgen er ons niet onder.

Toen volgde ons mooie, oude, waardige Wilhelmus van Nassouwe en vele
andere vaderlandse liederen.

Iets brak in mij. Ik dacht aan ‘thuis’. Voor het eerst omvatte ik alles wat ik in
Roermond lief had. Ik had het gevoel, of ik in duizelingwekkende vaart in een
diepe put viel. En tegelijk voelde ik me opgeheven worden en er was een stem,
die zei: “Wees nu sterk.” Waar zou je op dit moment sterk in moeten zijn?

Sterk zijn in het verdragen van de steeds slechter wordende geest in de
beestenwagen. Heftige ruzie’s ontstonden er, die begonnen en eindigden met
een godverdomme.

Sterk zijn in het verdragen van die ontzettende vieze kerel uit Beesel, die niet
ophield zich te krabben en wiens jengelende kinderen ieder ogenblik ‘op de pot’
moesten. Sterk zijn, ach ik heb er mijn best voor gedaan. Is het mij gelukt? Ik
weet het niet.

Honger kregen we en grabbelden, verlicht door de knijpkat?, wat brood bijeen,
verdroogd en gebrokkeld, en kauwden daarop.

Steeds onrustiger werden de mensen. Een oude juffrouw kreeg een aanval van
verstandsverbijstering. Ze wou zich wassen boven en naar ‘'t huuske’ en ze had
bij de koningin aan tafel gegeten. Om te kalmeren werd er een Rozehoedje
gebeden. Door het telkens herhaalde ‘Bidt voor ons’, hoorde je de oude juffrouw
gillen: ‘Ich mot naar hoes — Ich mot mich wasse.” — ‘Heilige Maria, bidt voor
ons’, ‘Ich mot naar bove’ — en zo ging dat een poosje door. 't Was afschuwelijk
en Dostojewski waardig.

Zo reden we door de duistere nacht.”

Dit treintransport werd niet beschoten, andere transporten wel; daarbij
vielen enkele tientallen doden en gewonden. Paniek ontstond wanneer
zulk een transport bij een station of rangeeremplacement stilstond en
' Av,p.s17-18. ? Zaklantaarn met handdynamo. * Dagboekfragmenten 1940—1945,
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