
DE STRIJD IN HET ZUIDEN

de mensen ondanks het luchtalarm de wagons niet mochten verlaten.
De treinreis duurde bijna twee of zelfs drie tot vier dagen. Zodra men

daarbij in Nederlandse stations stilstond, kwam de plaatselijke bevolking
hulp bieden. In Zwolle (gegevens over andere plaatsen zijn ons niet
bekend) werden daartoe uit tweehonderd vrijwilligers een dag- en een
nachtploeg gevormd. De eerste trein die aankwam, 'gaf ons', schreeflater
een dier vrijwilligers,

'een haast niet te verwerken indruk ... Om de mensen te bereiken, moesten wij
de deuren van de goederenwagons openbreken. Er kwam wel zes man aan te pas.
Ach, in latere nachten, toen ze zelfs dichtgevroren waren, werd het nog erger,
maar nu vonden wij het al afschuwelijk. Daar kwam een walm van mensenlucht
uit die je haast achterover deed slaan ... Daar lagen ouden van dagen in hun vuil.
Daar zaten moeders met stervende baby's in haar armen. De moeders smeekten
ons om melk en warm water - wij hadden het niet en tijd om te halen was er
niet, want de trein bleef maar een korte tijd staan."

Ook in de stations van aankomst werd de ontvangst zo goed mogelijk
geregeld. In totaal kwamen in Friesland, Groningen en Drente (daarnaast
in Overijssel en in de Achterhoek) ca. negentigduizend Limburgers
terecht die er, niet zonder moeite, in steden en dorpen bij gezinnen
werden ingekwartierd. In de regel betekende zulks dat het oorspronke-
lijke plaatselijke verband werd uiteengeslagen; van de bevolking van
Velden bijvoorbeeld zaten vrij grote groepen in Roden, Leek en Peize
(dorpen ten zuidwesten van de stad Groningen) maar er waren kleinere
groepen in niet minder dan 57 andere plaatsen. Mgr. Lemmens liet door
zijn vicaris-generaal een grote kartotheek opbouwen met de namen en
adressen der evacué's, zodat de een althans van de ander kon weten waar
hij of zij zat. 'Onze noordelijke provincies lieten zich', aldus een geëva-
cueerde pater, 'van hun beste zijde zien. Limburg werd zeer gastvrij
onthaald' (er was in die provincies geen voedseltekort) 'en op allerlei
wijzen gesteund. Ook in godsdienstig opzicht werd veel tegemoetko-
ming ondervonden. Dominé's' (van de ongeveer tweehonderd geëvacu-
eerde katholieke geestelijken waren velen bij predikanten ondergebracht)
'stonden hun kerken af voor katholieke godsdienstoefeningen; protes-
tanten zorgden dat zieken in hun huis de H. Communie konden ontvan-
gen ... Een niet-katholiek drukker drukte elandestien 1500 catechismus-
sen en een kerkboekje verscheen in 6500 exemplaren' - evenwel: 'daarbij

, D. C. A. Bout in In de strijd om ons volksbestaan (1947), p. 127.
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