
DE STRIJD IN HET ZUIDEN

(het Ardennen-offensief was toen mislukt) werd dat bruggehoofd door
de Canadezen opgeruimd.

Bij al deze operaties in Noord-Brabant werden de Britten, Canadezen,
Polen en Amerikanen effectief gesteund door de Second Tactical Air Force.
Zo volledig werd het luchtruim overdag door de Geallieerde toestellen
beheerst, dat de Duitsers hun militair vervoer vrijwel geheel des avonds
en des nachts moesten laten plaatsvinden. 'Niet zodra begon de duisternis
te vallen', aldus het verslag over de bezettingsjaren van de gemeente
Tilburg,

'of de straat kwam vol rumoer. Uit alle mogelijke schuilhoeken als schuren,
overdekte inrijpoorten enz. kwam het Duitse leger te voorschijn, niet met auto's
en ander gemotoriseerd materieel zoals het dat in 1940 gebruikte, maar met
paarden en karren ... 's Nachts ook werden de soldaten aan het front afgelost.
Bij het aanbreken van de dag leek het alsof het militaire verkeer door de aarde
,werd opgeslokt, zo snel verdween het dan weer van de straten."

Hardnekkig verdedigden de Duitsers zich slechts bezuiden de Kreek-
rakdam, langs de Mark en het Markkanaal en in het daarachter gelegen
bruggehoofd; in deze streken werden dan ook grote verwoestingen
aangericht, elders droegen deze eerder een plaatselijk karakter. Meestal
waren zij het gevolg van de zware beschietingen die de Geallieerden aan
hun aanvallen lieten voorafgaan - beschietingen die soms nodeloos
waren. Tilburg (op Den Bosch komen wij nog terug) kwam bijvoorbeeld
op de ochtend van 27 oktober onder zwaar vuur te liggen ('halfTilburg',
aldus een plaatselijk relaas, 'zat in de schuilkelders en kelders en wie die
niet hadden, lagen in de gangen plat op de grond of zaten in kelderkas-
ten") terwijl bijna alle Duitsers in de voorafgaande nacht de stad hadden
verlaten", en op Willemstad (het haventje werd er door de Duitsers als
inschepingsplaats gebruikt) daalde van de nacht van 30 op 3 I oktober af
zeven etmalen lang een regen van granaten neer terwijl er zich, aldus het
gedenkboek van de groep-'Albrecht', 'niet meer dan een handvol roven-
de Duitsers' bevond' - hier kreeg de burgerij in een gevechtspauze de
gelegenheid om zich naar bevrijd gebied te begeven; nadien werd 'het
zinloze vuren' toch nog een gehele nacht voortgezet."
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