
DE STRIJD IN HET ZUIDEN

479) (er werd daar geen veerpont gebruikt maar slechts een roeiboot), te
overvallen op de strekdam in de Biesbos waarop zij aan land kwamen.
De eerste gevangenen en de twee SS' ers werden onder bewaking in een
woonark ondergebracht; die ark werd te klein en de KP'ers vorderen
toen een groter schip waar men de gevangenen in het ruim onderbracht.
Juist toen zij en de hun hulp biedende onderduikers (onder hen twee
'piloten') het gevoel kregen dat de zaak hun boven het hoofd groeide,
kwamen zij in contact met een tweede groep illegale werkers, ook
KP'ers, die op een ander punt in de Biesbos precies hetzelfde werk waren
gaan doen. De krachten werden gebundeld. Niet alle Duitsers gaven zich
bij de overvallen die men ondernam, over - acht werden er in een
wisseling van schoten dodelijk getroffen; ook schoot men 'na een korte
berechting' (aldus het boek Commandogroep Biesbos's de zeven Waffen-
SS'ers van Nederlandse nationaliteit dood die men in handen had
gekregen. Naast een groep van dertien gevangenen die men toch weer
in twee woonarken onderbracht, kreeg men op het 'interneringsschip'
tegen de vijftig Duitse militairen bijeen. Daar kwam nog een andere groep
krijgsgevangenen bij: vijf-en-twintig gevangenen van de KP-Breda die
men, toen hun verblijfplaats op een buiten te Beek bij Breda was verraden,
haastig naar de Biesbos had overgebracht. Het aantal gevangenen liep tot
zeven-en-zeventig op.

Evenals in Limburg het geval was geweest, ontstond hier een hoogst
gevaarlijk moment toen een van die gevangenen wist te ontsnappen: hij
waarschuwde de Duitse autoriteiten in Dordrecht. De illegaliteit daar had
voldoende contacten binnen het Duitse apparaat om onmiddellijk een
boodschapper naar de Biesbos te kunnen zenden. Daar werd overwogen
of men nu alle gevangenen moest liquideren; besloten werd, dat na te
laten maar zich, als dat nodig was, tot het uiterste te verdedigen, o.m.
met een paar mitrailleurs welke men in handen had gekregen. De plaats-
opgave van de ontsnapte moet heelonnauwkeurig zijn geweest, althans:
de woonarken en het interneringsschip werden niet ontdekt. Tot andere
ontsnappingen kwam het niet; er was trouwens na die eerste ontsnapping
aan de krijgsgevangenen gezegd dat als van de drie hunner die tegelijk
op het dek mochten zijn, er een vandoor ging, de andere twee en nog
acht gevangenen uit het ruim zouden worden doodgeschoten. Met dat
al beseften de KP'ers dat zij hun 'kamp' niet onbepaalde tijd in stand
konden houden. 'De mensen', aldus Het Grote Gebod, 'vervuilden meer
en meer. Met luizen bedekt sliepen ze op stro dat van vlooien wemelde.
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