
HET 'KRIJGSGEVANGENENKAMP' IN DE BIESBOS

Er brak dysenterie uit; er waren ook gewonden bij waarvan, ondanks
geregeld bezoek van een dokter, enkelen zijn overleden." Toen de zui-
delijke oever van het Hollands Diep begin november in Geallieerde
handen was, staken de KP'ers op een donkere nacht met het interrierings-
schip naar Drimmelen over waar zij alle krijgsgevangenen, ook die uit
de woonarken, aan de Geallieerden overdroegen.

Tot aanvallen op eenheden van de Wehrmacht was de Brabantse ille-
galiteit niet in staat: zij had er veel te weinig wapens en veel te weinig
munitie voor (veiligheidshalve ging de Feldgendarmerie er eind september
toe over, de Nederlandse politie geheel te ontwapenen"). Evenmin kon
de illegaliteit objecten beschermen waarvan men vreesde of wist dat de
Duitsers ze zouden vernielen. Het belangrijkste dat zij kon doen was het
verzamelen en tijdig doorgeven van militaire inlichtingen. Op dat gebied
hebben vooral leden van de OD en van de groep-'Albrecht' (zij traden
ook vaak als gidsen op) zich verdienstelijk gemaakt. Misschien had de
OD, in casu de commandant in het gewest-Breda, op het gebied van het
doorgeven van berichten nog meer kunnen presteren, ware het niet dat
zijn tijdig voorbereide radiozendpost, ondergebracht bij de boswachter
op het landgoed 'De Vloeiweide' onder Rijsbergen (zie kaart XVII op
pag. 479), op 4 oktober als gevolg van verraad was overvallen - een
gebeuren dat onder schokkende omstandigheden aan zeventien personen,
onder wie de vrouwen drie kinderen van de boswachter, het leven
kostte.'

Voor het doorgeven van spionageberichten was overigens in deze tijd
de bedrijfstelefoon belangrijker dan de radio. Wij herinneren er aan dat
er van eind september af van de hoofdburelen van de Nederlandse

1 KNoreI in Het Grote Gebod, dl. II, p. 72. 2 Toen de burgerij merkte dat de politie
haar wapens had moeten afstaan, kwam het in Den Bosch (wellicht ook elders) prompt
tot plunderingen van voorraden levensmiddelen en brandstof. 3 De groep die voor
de zender moest zorgen was gevormd door P. H. J. Windhausen, leraar in tekenen en
kunstgeschiedenis aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum te Breda. Zij kwam op Dolle
Dinsdag bijeen in het vertrouwen dat de leden onmiddellijk als gidsen zouden kunnen
fungeren voor de Geallieerde troepen. Toen die Geallieerden niet kwamen opdagen,
ging men spionage bedrijven en voerde men enkele aanslagen uit, o.rn. op de
spoorlijnen bij Breda. Ook doodde men een aantal Duitse militairen om hun wapens
te bemachtigen en nam men anderen krijgsgevangen (zij waren een deel van diegenen
die, gelijk reeds vermeld, eerst bij de KP-Breda op het buiten in Beek terechtkwamen).

In de namiddag van 3 oktober nu vervoegde zich bij de groep een Belgische verrader
die beweerde voor de Duitsers te zijn gevlucht en de beste weg naar Antwerpen vroeg.
De man sprak met Windhausen die hem de gevraagde inlichtingen gaf. De volgende


