
DE STRIJD IN HET ZUIDEN

Spoorwegen te Utrecht uit een clandestiene telefoonverbinding bestond
met Nijmegen en dat de groep-'Albrecht' tot eind november van Roer-
mond uit telefonisch gegevens doorgaf naar Maastricht (de groep gaf ook,
maar via een andere lijn dan die van de Spoorwegen, uit Utrecht berichten
door naar Nijmegen). Zo ook in Noord-Brabant. 'Albrecht' maakte daar
gebruik van dienstlijnen van de Provinciale Noordbrabantse Electrici-
teitsmaatschappij, al van februari '44 af - zodra Somer zich met de
'Nederlandse' sectie van het Bureau Inlichtingen in Eindhoven had
gevestigd, ontving hij daar tweemaal per dag telefonische inlichtingen
uit Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en Den Bosch en vooralook uit
Geertruidenberg waar zich de grote centrale van de Pnem bevond - naar
Geertruidenberg begaf zich namelijk dagelijks uit Rotterdam een koerier
met alle spoedeisende berichten en deze werden via de Pnem-lijn aan BI
doorgegeven, soms in urenlange gesprekken. De Intelligence-officieren
van het Britse Tweede Leger waren, aldus het gedenkboek van de

ochtend om vijf uur werd het landgoed 'De Vloeiweide' omsingeld door een gewa-
pende macht van ca. honderd man: Feldgendarmerie, NSKK'ers, Ordnungspolizei en
Nederlandse Waffen-SS'ers. Twee leden van Windhausens groep stonden op wacht-
zij werden overvallen en uitgeschakeld (men heeft later hun lijken gevonden). In het
huis van de boswachter sliepen veertien personen: de boswachter, zijn vrouw, drie
dochters, vijf zonen (de jongste was vier jaar), Windhausen, twee leden van zijn groep
en een negentienjarige jongen die bevriend was met een van de zoons van de
boswachter; in een schuur sliepen acht leden van de groep. Minstens twee overvallers
kwamen de boswachterswoning binnen, de commandant werd neergeschoten. Een
andere overvaller rende daarop de woning uit maar wierp een handgranaat naar binnen
waardoor een lid van Windhausens groep werd gedood. Windhausen liep toen naar
buiten om vrije aftocht te vragen voor de vrouw van de boswachter en haar kinderen
- hij werd door kogels getroffen. De vrouwen de kinderen van de boswachter
vluchtten de kelder in, de overgebleven mannen verschansten zich op de zolder. De
acht mannen uit de schuur waren inmiddels naar buiten gekomen en begonnen te
schieten uit de omringende bosjes, maar konden tegen de overmacht niet op. Het huis
werd door de overvallers in brand gestoken. De boswachter sprong dwars door de
rook naar beneden en ontkwam. Toen het huis instortte, zakte gloeiend puin in de
kelder. De Waffen-SS'er die de leiding had, gaf opdracht niemand in de kelder te
helpen, daar werden integendeel nog handgranaten in geworpen en er werd naar
binnen geschoten. De boswachtersvrouw en één van haar dochters stierven. Pas vier
uur na het begin van de brand konden Nederlandse politiemannen die opdracht
gekregen hadden de lijken weg te halen, de overlevenden door een klein kelder-
raampje naar buiten trekken. Windhausen die zwaar gewond was, was inmiddels door
de Waffen-SS'ers afgemaakt en van de leden van zijn groep sneuvelden er tijdens het
gevecht vier; ook een van de zoons van de boswachter werd dodelijk getroffen. Acht
mannen werden als gevangenen afgevoerd en van hen werden zeven (voor de
negentienjarige werd op het laatste moment een uitzondering gemaakt) daags na het
gebeurde gefusilleerd.


