
DE STRIJD IN HET ZUIDEN

*

Het mag dan waar zijn dat er elders dan in de streken die wij noemden,
geen hevige gevechten tussen de Duitsers en de Geallieerden plaatsvon-
den, hier en daar maakte de burgerij in die gebieden waaruit de Duitsers
niet vlug terugtrokken, toch wel angstige dagen door. Dat was met name
het geval in het gebied vlak ten westen van 'Hell's Highway' waar men
de ene dag de Amerikaanse bevrijders bejubelde en dan de volgende de
Duitsers weer zag binnenrukken. In Schijndel bijvoorbeeld meende men
op 22 september definitiefbevrijd te zijn ('het deed iedereen goed', aldus
een plaatselijke geschiedenis, 'de marechaussees weer met hun oude
nestels en oranje kwasten aan hun sabels te zien paraderen"), maar de
volgende morgen waren de Amerikanen verdwenen en was het dorp
door een eenheid van de Wehrmacht bezet die bovendien ijverig ging
plunderen ('overdag maakten de Moffen jacht op horloges en ringen'<).
Veertien dagen later begonnen de Duitsers weer 'spitters' te vorderen" -
een groot deel van de Schijndelaren was toen gevlucht naar plaatsen in
de omgeving; zij die waren gebleven, leefden hoofdzakelijk in kelders.
Bevrijd werd men pas toen het X/Ith Corps in de tweede helft van okto ber
op Den Bosch aanrukte.

In Den Bosch deed zich van eind september af voedselschaarste voor.
De bevoorrading van de groothandel stokte, de kleinhandel ontving dus
ook niets meer - talloze inwoners (wij nemen aan dat dit in het bezette
deel van Brabant in die tijd een algemeen verschijnsel is geweest) gingen
de boer op om levensmiddelen 'zwart' te kopen. Er kwam enige verbe-
tering toen de fa. de Gruyter die in het land ca. 300 levensmiddelenzaken
bezat, besloot de voor verzending naar het noorden gereedliggende
voorraden aan Den Bosch ter beschikking te stellen."

van de betrokkenen dat de uitschakeling van de clandestiene telefoonpost in het
gebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht (de organisator van die verbin-
ding, W. Heukels, werd gegrepen en enkele maanden later gefusilleerd) gevolg was
geweest van wat Kiek had bericht.

1 C. v.d. 0.: Schijndel in de frontlijn, p. 8. 2 A.v., p. II. 3 Hier en daar werden in
Brabant ook goederen gevorderd; zo werd in Tilburg twee weken voor de bevrijding
van de burgerij gevergd dat zij tienduizend dekens zou inleveren; ingeleverd werden
er ca. drieduizend. • De Gruyter hield de bevoorrading van de winkels in het nog
bezette deel van Noord-Brabant met vrachtauto's in stand; die auto's gingen (de
treinen waren immers uitgevallen) als postauto's fungeren: zij namen van plaats tot
plaats de brieven mee. Deze noodpostdienst was georganiseerd door het Rode Kruis.


