
BEVRIJDING VAN DEN BOSCH

Eind september al begonnen de Geallieerden met vèrdragend geschut
de stad te beschieten, waarin zich toen maar een gering aantal Duitse
militairen bevond; die beschietingen werden heviger (er vielen in Den
Bosch in totaal bijna honderdvijftig doden 1 en ca. achthonderd gewon-
den) naarmate het XIIth Corps Den Bosch dichter naderde. Het zag er
naar uit dat de Wehrmacht de stad krachtig wilde verdedigen; er werden
'spitters' opgeroepen en toen er niet genoeg verschenen, vonden razzia's
plaats. Reikhalzend keek men naar de bevrijding uit, maar deze liet nog
enkele weken op zich wachten. In de nacht van de z rste op de zzste
oktober zette een hevige Geallieerde beschieting in. Bij duizenden trok-
ken de bewoners van de buitenwijken de volgende ochtend vroeg (er
was een spertijd van zeven uur 's avonds tot zeven uur 's morgens) naar
de binnenstad, 'mannen en vrouwen', aldus de Bosschenaar Jos Verstrae-
ten, 'bedekt met kalk en gruis, met holle schrikogen lopen als wezenloos
half gekleed de stad in" - de meesten van deze vluchtelingen werden
ondergebracht in scholen en andere grote gebouwen. Het vuren en ook
de gevechten duurden in de nachten die volgden, voort (hier en elders
in Brabant zorgden de Geallieerden voor voldoende licht door grote
schijnwerpers te richten op laaghangende wolken). De spertijd werd
uitgebreid: alleen van twaalf tot twee uur 's middags mocht men zich
buitenshuis bevinden. 'Op straat is niemand te zien', noteerde Verstraeten
op de zaste. 'M en toe een troepje terugtrekkende Duitsers. Met lijkbleke
gezichten en dodelijk vermoeid slepen zij zich voort. Sommigen hebben
nog slechts een uniformbroek aan. Er loopt er een in onderkleding met
de stalen helm op het hoofd; het is een jongen van een jaar of achttien."
Op 25 oktober drongen de Geallieerden van het zuidoosten uit de stad
binnen; in de binnenstad, waar het station in brand stond en verscheidene
bruggen waren opgeblazen, vonden toen nog gevechten plaats met ach-
tergebleven groepjes Duitse militairen die met vlammenwerpers werden
bestookt; pas twee dagen later waren de laatste Duitsers uit de zuidwes-
telijke buitenwijk verdreven.

Vooral door de langdurige beschieting (er waren tienduizenden gra-
naten op de stad en omgeving afgevuurd en zodra de Geallieerden het
centrum in handen hadden, begonnen de Duitsers met een beschieting
uit de buurt van Hedel) had de bevolking van Den Bosch het in de aan
de bevrijding voorafgaande periode heel wat moeilijker gehad dan die
van Tilburg en Breda. Nàg moeilijker had de bevolking het in de streek

I Veertig alleen al doordat een Geallieerde bommenwerper op 22 oktober op een
groep huizen viel. 2 Jos Verstraeten: Storm over Den Bosch, p. 24. 3 A.v., p. 26.


