
DE MISSIE VAN P. H. DE WINDE

Eén Nederlander was er aan wie het plan werd voorgelegd, twee waren
er wier advies werd ingewonnen zonder dat hun werd gezegd waartoe
dat advies diende.

De Nederlander aan wie het plan werd voorgelegd, was een illegale
werker uit West Zeeuws-Vlaanderen, P. H. de Winde, negentien jaar
oud, die, toen hij en andere illegale werkers na de Iyde september hadden
geconstateerd dat het onmogelijk was, door de Duitse linies zuidwaartste
gaan, op verzoek van de districtsstaf van de 0 D besloten had, de monding
van de Braakman over te steken teneinde aan de Canadezen de jongste
spionage-gegevens over te brengen, hen in te lichten o.m. aangaande de
aanwezigheid van een illegale OD-zendpost en hun te verzoeken, bij
hun beschietingen en bombardementen (men denke aan wat bij Breskens
was geschied) meer rekening te houden met de aanwezigheid van dui-
zenden burgers. Die overtocht was hem van een punt ten noordoosten
van Biervliet uit (zie kaart XIX op pag.sos) in de nacht van 27 op 28
september gelukt, zwemmend.' In het bevrijde Oost Zeeuws-Vlaande-
ren aan land gekomen, was hij onmiddellijk naar Simonds' hoofdkwartier
vervoerd. Hij bracht zijn verzoek met betrekking tot de burgerbevolking
over, bereikte dat hem toegezegd werd dat Groede, waar de Duitsers hun
hoofdverbandplaats hadden, als 'Rode Kruis-dorp' zou worden erkend
(Groede zou dus niet beschoten en gebombardeerd worden en daarheen
zou althans een deel van de burgerij van West Zeeuws-Vlaanderen
kunnen vluchten), vertelde de Canadezen dat zij desgewenst over de
Braakman bij Biervliet zouden kunnen landen (hij maakte een profiel-
tekening van de zeedijk aldaar) en lichtte hen in waar het hoofdkwartier
van de 64ste Infanteriedivision was gevestigd (in de rijks-hbs te Oostburg),
waar zich de belangrijkste Duitse radarpost bevond en waar het hoofd-
kwartier en de zender van de Binnenlandse Strijdkrachten waren: in een
molen bij Schoondijke (de wieken van de molen waren in een bepaalde

I De Winde wilde de Braakman oversteken bezuiden de uitmonding in de Wester-
Scheide (in de Wester-Schelde kan een sterke stroom staan) en wel in een rubber-
bootje. Hij had een Canadese piloot helpen onderduiken en deze had zulk een bootje
bij zich gehad (die bevonden zich steeds in bommenwerpers met het oog op de
mogelijkheid dat men op zee een noodlanding moest maken). Tot een punt in de
Braakman bezuiden de uitmonding in de Wester-Schelde kon de Winde evenwel niet
doordringen en toen hij bij Biervliet te water ging, sloeg zijn bootje lek op de palen.
Hij besloot te zwemmen. Daartoe legde hij in het koude water (de temperatuur van
de lucht was ca. 9 graden) hemelsbreed een afstand af van ca. zes kilometer, maar
doordat hij de stroom en de wind tegen had, nam hem dat zeven uur - het scheelde
niet veel of hij was verdronken.
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