DE STRIJD IN HET ZUIDEN

stand vastgezet en de vliegtuigen van de Second Tactical Air Force kregen
instructie die molen te sparen). Aan de Winde nu werd op 29 of 30
september meegedeeld dat men de Westkappelse Zeedijk wilde vernie-
len; hem werd gevraagd of hij dat voor uitvoerbaar hield. ‘Het kneep me
de keel dicht’, schreef hij ons in ’77 — op de vraag kon hij geen ander
antwoord geven dan te zeggen: ‘It might work.”

De twee Nederlanders wier advies was ingewonnen, waren luitenant-
kolonel van de Generale Staf P. J. de Broekert, verbindingsofficier van
de Irene-brigade bij de staf van de 215t Army Group, en een bij Albarda’s
departement van waterstaat werkzame waterstaatsingenieur, J. W. Akker-
man. Aan de Broekert was gevraagd of er een Nederlandse deskundige
was die inlichtingen kon geven over de dijken en wateren van Zeeland
en of hij een Nederlandse sleepbootkapitein kon vinden die de Wester-
Schelde goed kende — de zaak had haast. De Broekert was naar Londen
gevlogen, had er op zo korte termijn geen sleepbootkapitein kunnen
opsporen maar had wel, na daartoe verlof van Albarda te hebben gekre-
gen, ir. Akkerman mee naar Brussel genomen. Akkerman had daar een
groot aantal vragen beantwoord waaraan de Broekert en hij slechts de
conclusie hadden vastgeknoopt dat grootscheepse landingsoperaties op
Walcheren en Zuid-Beveland op til waren (voor al die landingsoperaties
diende men de dijkprofielen te kennen) — de officieren met wie zij
spraken, hadden hun evenwel niet ingelicht over het voornemen, Wal-
cheren te inunderen, en het komt ons voor dat dit opzettelijk is nagelaten.
Wij kunnen ons ook wel indenken waarom: men wilde niet het risico
lopen dat de Nederlandse regering een operatie zou trachten te verbieden
die, als zij lukte, het welslagen zou kunnen betekenen van een even
belangrijke als hachelijke onderneming. Kennelijk dachten Eisenhower
en Bedell Smith er precies zo over, althans: toen Shaef op 1 oktober het
proefbombardement van de Westkappelse Zeedijk goedkeurde, geschied-
de dat zonder dat het hoofd van de Nederlandse missie bij Shaef,
generaal-majoor H. J. Phaff, was ingelicht, laat staan dat men deze had
verzocht de goedkeuring van zijn regering aan te vragen.

Op 2 oktober werd in de middag- en avonduitzendingen van het Ne-
derlands Nieuws van de BBC en van Radio Oranje een waarschuwing

! Brief, 8 juni 1977, van P. H. de Winde.
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