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van het Geallieerde opperbevel uitgezonden, inhoudend dat er zware
strijd zou komen op de eilanden 'gelegen in de monding van de rivier
de Schelde', 'uw leven en de levens van uw familie worden niet alleen
bedreigd door luchtbombardementen maar ook door de gevaren van
overstroming'; 'verlaat de eilanden', werd gezegd, 'of, indien dit niet
mogelijk is, begeeft u dan onmiddellijk met uw familie naar een veilige
plaats op de eilanden', 'gaat uitsluitend te voet ... beweegt u uitsluitend
door de velden ... vermijdt laagliggende grond." Diezelfde waarschu-
wing stond te lezen in honderdduizenden pamfletten die op 2 en 3
oktober boven Walcheren en Zuid-Beveland werden afgeworpen (er
kwamen er ook in West Zeeuws-Vlaanderen terecht).

'Verlaat de eilanden' - alsof dat mogelijk was! Alles wat zich op de
Sloedam of de Kreekrakdam vertoonde, werd gebombardeerd en gemi-
trailleerd. 'Of begeeft u naar een veilige plaats' - wat werd daarmee
bedoeld? Er waren er op Walcheren die, als zij dicht bij de Duitse
kustbatterijen woonden, hun woning verlieten en in Westkapelle ging
men er toe over, de zieken en ouden van dagen uit de onmiddellijke
omgeving van de dijk weg te halen maar de meeste mensen legden de
waarschuwing van Shaef naast zich neer.

In de middag van 3 oktober (er was vloed) kwamen enkele honderden
Lancaster-bommenwerpers van Bomber Command in golven aanvliegen
om de Westkappelse Zeedijk twee-en-een-half uur te bestoken met de
zwaarste bommen waarover de Geallieerde luchtmacht beschikte. Inder-
daad, er werd een gat in de dijk geslagen van 70 meter breed - de vloed
stroomde naar binnen. In het dorp vielen op die ene middag op een
bevolking van ruim drie-en-twintighonderd zielen meer dan honderd-
vijftig doden. 'Hele gezinnen zijn door de bommen en het water verrast',
aldus een plaatselijk relaas,

'en zijn, elkander vasthoudend, de dood ingegaan. De molen van Theune, waar
zeven-en-veertig mensen (mannen, vrouwen en kinderen) een veilige schuil-
plaats meenden te vinden, is een massagraf geworden ... Bommen hadden de
molen doen verdwijnen, doch de kelder was nog intact, de uitgang echter
versperd door het neergestorte puin. Na het eindigen van de aanval stroomde het
water met ... kracht om de molen heen ... Het gejammer en geween der
ongelukkigen was hartverscheurend, doch het water heeft hun het zwijgen
opgelegd? -
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