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kelijk vond de overstroming slechts door het ene gat in de Westkappelse
Zeedijk plaats; deskundigen in Middelburg berekenden dat het ongeveer
drie weken zou duren voor heel Walcheren bewesten de dijk van het
kanaal Vlissingen-Veere onder water zou staan maar zij moesten uiter-
aard hun berekeningen herzien toen ook in de dijken bij Vlissingen en
in de dijk bij Veere grote gaten waren geslagen (zie kaart XVIII op pag.
501). Becijferd werd voorts dat bij aanhoudende westerstorm (de wind
woei in oktober in hoofdzaak uit het oosten) twee tot drie meter water
zou komen te staan in de laaggelegen 'kommen' tussen de dorpen; die
dorpen waren alle op relatief hoog gelegen plaatsen gebouwd en de
hoofdwegen volgden over het algemeen de ruggen over het eiland. Die
hoofdwegen zouden bij westerstorm een meter onder water komen.

De Beaufiragtevoor Zeeland liet onmiddellijk een Duitse 'deskundige'
naar Middelburg komen - deze man adviseerde (toen zat alleen nog maar
een gat in de Westkappelse Zeedijk) dat van Zoutelande tot een punt
benoorden Domburg een grote nooddijk zou worden aangelegd. De
bevolking werd tot medewerking opgeroepen maar aangezien het uitge-
sloten was dat men in korte tijd over een afstand van bijna 10 kilometer
een minstens vier meter hoge dijk zou kunnen opwerpen, kwam bijna
niemand zich melden. Er volgden razzia's en arrestaties - ter intimidatie
werd één onwillige doodgeschoten. Toen daagden meer jongens en
mannen op van wie evenwel een deel niet aan de nooddijk tewerkgesteld
werd maar bij het omkaden van Duitse bunkers op belangrijke punten.
Het was alles zinloos; de gaten bij Vlissingen en het grote gat bij Veere
deden trouwens ook de Duitsers beseffen dat het grootste deel van het
eiland onherroepelijk onder water zou komen te staan. Inmiddels had de
dwangarbeid aan de 'Duitse' nooddijk het nadeel gehad dat onvoldoende
krachten beschikbaar waren om een aantal dorpen op het eiland te
omkaden - dat lukte slechts bij Domburg, Veere en Vrouwenpolder.
Meestal had de bevolking voldoende tijd om de met overstroming
bedreigde gebieden te verlaten; alleen ten oosten van Vlissingen ontbrak
die tijd: het laagste gedeelte van Walcheren liep hier tot aan de dijk om
de Nieuwlandse polder (bij de Sloedam) zo snel vol dat de bewoners van
de boerderijen en van Ritthem hals over kop moesten vluchten en dat
ook het meeste vee niet kon worden gered.

De bevolking reageerde op de inundatie met grote gelatenheid. Zij
besefte dat haar terwille van de bevrijding van heel Nederland een
vreselijk offer was opgelegd - er werd, voorzover bekend, niet tegen
gemord. De meesten redeneerden: 'Als de Moffen niet hier waren gaan
zitten, was dit niet gebeurd.' De gelatenheid leidde nogal eens tot een
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