DE STRIJD IN HET ZUIDEN

De Duitsers konden de talloze bunkers in de polder Walcheren niet
langer gebruiken; dat betekende dat als de Geallieerden, die over amfi-
bische voertuigen beschikten, eenmaal geland waren, van een hardnek-
kige verdediging van het eiland geen sprake kon zijn. In de duinen
evenwel en op de gespaard gebleven dijkgedeelten stonden nog de Duitse
kustbatterijen en hier en daar ook grote bunkers. Al deze bouwsels
werden geleidelijk aan geisoleerd; nadat het zeewater eenmaal vrijwel
het gehele eiland had bedekt, waren zij van Vlissingen en Middelburg
uit nog slechts per boot bereikbaar. Er lagen bij de kustbatterijen muni-
tievoorraden maar toen de landing uit zee werd ondernomen, bleek dat
die voorraden niet groot genoeg waren en niet tijdig konden worden
aangevuld. Ook werd het moreel van de Duitse troepen, vooral dat van
de 7oste Infanteriedivision (de kustartillerie werd door militairen van de
Kriegsmarine bediend), door de inundatie danig aangetast; de manschap-
pen van die divisie, toch al niet een keurtroep (het was een divisie,
gevormd uit dienstplichtigen met spijsverteringsmoeilijkheden en ze
werd deswege wel ‘de wittebroodsdivisie’ genoemd), stonden vreemd
tegenover het water. Nederlanders deden hun het ene angstwekkende
verhaal na het andere: het water zou nog hoger stijgen, er zouden
gevaarlijke besmettelijke ziekten uitbreken en als de grote Geallieerde
landing kwam, dan zouden de Geallieerden door de bressen in de dijken
het eiland op kunnen varen om daar van alle kanten tegelijk de aanval
in te zetten.

Op 13 oktober, twee dagen dus na de dijkdoorbraak bij Veere, noteerde
de Admiral in den Niederlanden die zich toen in Veere bevond (er lag daar
een flottielje van de Kriegsmarine), in zijn Kriegstagebuch:

‘Einen stark niederdriickenden Eindruck auf die Soldaten der Garnison Veere machte
der durch Feindmaschinen hervorgerufene Deichbruch . . . der Veere ringsherum mit Wasser
einschloss . . . Die ganze Haltung der damals in Veere befindlichen und durchflutenden
Heerestruppe' wirkte mit wenig Ausnahmen stark deprimierend auf meine Flotillenleute

. Taglich wiederkehrende tollste Geriichte iiber erfolgreiche Panzervorstisse und
Anlandungen des Feindes in Nord- und Siid-Beveland wirkten vor allem auf die Heeres-
truppe . . . stark ermiidend. Ich mochte behaupten, dass wenn ich durch die Garnison
Veere nachts mit einer Kinderrassel, die ein panzerihnliches Gerdusch hervorgerufen hitte,
gegangen wire, die ganze Garnison das Laufen bekommen hitte. Dieselbe Ansicht teilte
Major von Kleist, der I a der Division mit mir? —

! Uit het haventje van Veere was een deel van het Duitse Vijftiende Leger in kleine
convooien over de Zeeuwse wateren naar Willemstad, Moerdijk, Dordrecht en
Rotterdam afgevoerd. 2 Adm. in den Niederlanden: ‘ Kriegstagebuch’, 13 okt. 1944 (CD],
1.6059-60).
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