DE STRIJD IN HET ZUIDEN

krachten. De hachelijke landingen op Walcheren hadden van de Gealli-
eerde zware bommenwerpers dus niet in de verste verte de steun gekre-
gen die mogelijk was. Inderdaad, de Duitse kustbatterijen waren alle nog
in staat om een uiterst effectief vuur af te geven.

De landingen zouden worden uitgevoerd door de hoofdzakelijk uit
Britten bestaande gth Special Service Brigade; het grootste deel van die
brigade, voornamelijk Commando-eenheden van de Royal Marines (daar
waren dertien van de vijf-en-twintig Nederlandse Commandos aan toe-
gevoegd), moest bij Westkapelle trachten te landen, gedekt o.m. door het
slagschip ‘Warspite’ en twee zware kanonneerboten als belangrijkste com-
ponenten van een afzonderlijk marine-eskader: Force ‘T’; een kleiner deel
van de Special Service Brigade: één Commando (No. 4, daarin twaalf Ne-
derlanders), zou van Breskens uit in Vlissingen aan land gaan om on-
middellijk gevolgd te worden door een brigade van de Lowland Division.!
Al deze operaties zouden geleid worden door Simonds’ waarnemer als
bevelhebber van het IInd Canadian Corps, Major-General C. Foulkes.

In een conferentie met de bevelhebbers van de Special Service Brigade
en van Force ‘T’ besloot Foulkes op 21 oktober dat, als het weer het toeliet,
de twee landingen op 1 november zouden plaatsvinden, maar hij maakte
een belangrijke reserve: naar Vlissingen zou de brigade van de Lowland
Division alleen oversteken en bij Westkapelle zou de landing alleen
doorgaan als het voor Vlissingen bestemde Commando en Force ‘T’ zouden
rapporteren dat de Duitse tegenstand, aldus het verslag van de conferen-
tie, ‘not more than very weak’ was?; men besefte dat men zware verliezen
zou lijden, ja wellicht zou falen, als de Duitse kustbatterijen volledig in
actie konden komen.

Het weer, wij herhalen het, was op 31 oktober slecht: het was volledig
bewolkt en er stond noordenwind; de barometer was die dag stijgend
maar zou, naar verwacht werd, in de eerstkomende dagen gaan dalen.
Admiraal Ramsay, Simonds en Foulkes, samenkomend in Brugge, ston-
den op die 31ste voor een uiterst moeilijke beslissing. Gezien de noodzaak
om de haven van Antwerpen zo snel mogelijk te openen, gezien ook het
feit dat alle pogingen om over de Sloedam te komen waren mislukt, was
hun conclusie dat het nemen van grote risico’s onvermijdelijk was. Zij
besloten de landingen te laten doorgaan (de Special Service Brigade werd

' Bij die oversteek konden slechts speciale landingsschepen worden gebruikt; na de
aftocht van het Duitse Vijftiende Leger hadden de Duitsers in Zeeuws-Vlaanderen
alle daar aanwezige ‘gewone’ schepen, voorzover zij ze niet meenamen, vernield of
zwaar beschadigd. 2 Aangehaald in Stacey: The Victory Campaign, p. 413.
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