
PLAN VOOR DE LANDINGEN OP WALCHEREN

ingescheept), zij het dat de bevelhebbers van de Brigade en van Force 'T'
nu gemachtigd werden, ter plekke te beslissen of uitstel noodzakelijk
was; zij moesten er daarbij op letten of zij steun uit de lucht kregen (ook
in de vorm van het leggen van rookgordijnen) en of de bij Force 'T'
behorende verkenningsvliegtuigen de effectiviteit van de uit te voeren
beschietingen konden bevorderen. Op 1 november's morgens om zes
uur werden de bevelhebbers van de Brigade en van Force 'T', die zich
beiden aan boord bevonden van eenzelfde marine-eenheid, in een on-
gecodeerd telegram (men wilde het tijdverlies vermijden dat door code-
ren en decoderen zou ontstaan) gewaarschuwd dat de weersomstandig-
heden het hoogst onwaarschijnlijk maakten dat vliegtuigen op welke
wijze ook de landing bij Westkapelle zouden kunnen ondersteunen.
Evenwel: er was een kalme zee en het zag er naar uit dat het weer in de
loop van de dag iets beter zou worden. Zij besloten de aanval door te
zetten en Foulkes kreeg ten teken daarvan een afgesproken telegram dat
slechts uit één woord bestond: 'Nelson'.

*

In de nacht van 31 oktober op 1 november begonnen de landingsschepen
met NO.4 Commando aan boord om even na half vijf van Breskens uit de
Wester-Schelde over te steken. Het was nog pikdonker maar men kon
het silhouet van Vlissingen zien in de lichtflitsen van de daar explode-
rende granaten die door driehonderd in West Zeeuws-Vlaanderen ge-
posteerde Geallieerde kanonnen werden afgeschoten. 'Laat ik eerlijk zijn',
zo vertelde meer dan dertigjaar later een van de Nederlandse Commandos,

, 's nachts in die landingsboot ... heb ik als korporaal voor het eerst in mijn leven
met gevouwen handen God aangeroepen. Ik heb zitten bidden als een kind. Die
landingsboot was stampvol en voor mij was er eigenlijk geen plekkie meer en
daarom stak mijn kop er boven uit. We dreven op het water, maar boven ons was
ook een zee: van vuur. Het was een inferno ... Het ergste kwam van onze kant,
maar de Duitsers schoten terug met kustbatterijen en lichtspoormunitie" -

de eerste landingsboot bereikte om kwart voor zes een haventje dicht bij
de scheepswerf 'De Schelde'. 'Iemand', aldus een tweede Nederlandse
Commando,

I Interview met L. Persoon in Vero/~e Nieuws, XIX, 3-4 (maart-april 1975), p. 54.

513


