
'DE STRIJD IN HET ZUIDEN

'rolde een wit lint af om de weg aan te geven. We liepen met [onze] boot tegen
[een] paalhoofd, Maar die palen waren met zeewier er op zo glad als spek en we
hadden schoenen met rubberzolen ... Ik gleed steeds terug. Niet leuk hoor, als
ze met lichtspoormunitie op je schieten en de Duitsers een mitrailleur op je
richten. , , Ik ben in de ruimte tussen die palen gekropen.

Het was een kleine haven. We stuitten direct op een bunker. Nou ja, dan gooi
je handgranaten door zo'n gleuf en dan is het gebeurd. Hoog op de zeedijk stond
een molen en vandaar uit werden we door scherpschutters onder vuur genomen,
Ze zaten ook in de torenkranen van de scheepswerf 'De Schelde', Die lui keken
zo in dat haventje. We kropen allemaal in rioleringsbuizen om dekking te krijgen;
voor mij was er geen meer over en ik lag tegen die zeemuur gedrukt .. , Eerlijk
gezegd, we dachten: dat houden we geen twee uur uit. Al het vuur leek op de
landingsplaats gericht.' I

De Commandos slaagden er in zich te handhaven en niet veel later
arriveerden de eerste eenheden van de Lowland-brigade. De scherpschut-
ters in de kranen van 'De Schelde' werden de een na de ander naar
beneden geschoten, de molen werd bestormd en de twee scherpschutters
die zich daarop hadden genesteld, werden van de trans af naar beneden
geworpen ('naast een lagen de hersenen ... Ik zei: 'Stop ze maar in mijn
broodtrommel' ... Dat maakt de oorlog van je'"). Het kleine bruggehoofd
in Vlissingen werd in straat- en huisgevechten, vaak gevechten van man
tegen man, langzaam uitgebreid. De Geallieerde artillerie bood daarbij
steun die vooral effectief kon zijn doordat OD'ers met een zender
waarnemingen konden doorgeven naar de artilleriestellingen in West
Zeeuws- Vlaanderen.

Uit Vlissingen waren tevoren de zeventienduizend inwoners geëva-
cueerd, er zaten nog ca. drieduizend, de meesten in de kelders, anderen
waagden zich bovengronds, ca. veertig OD'ers verleenden belangrijke
diensten als gidsen, vochten met de Commandos en de Schotten mee en
verhinderden dat allerlei objecten door de Duitsers werden opgeblazen.
Met dat al was de zwaargeschonden havenstad pas na meer dan drie
etmalen strijd van Duitsers gezuiverd. Op de laatste dag van die gevechten
(de Duitsers hadden zich toen in bunkers en huizen aan de Zeeboulevard
teruggetrokken en zouden door Typhoons met raketten worden bestookt)
werd de resterende bevolking naar West Zeeuws-Vlaanderen geëvacu-
eerd - de Duitse kustbatterij tussen Vlissingen en Zoutelande was toen
uitgeschakeld door Commandos die bij Westkapelle waren geland; van de
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