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stoken. In Veere en Middelburg zaten evenwel nog Duitsers, in Middel-
burg (gas, leidingwater en electriciteit waren er sinds twee weken niet
meer) bevond zich de staf van de bevelhebber van de 70ste Injanterie-
division, Generalleutnant Wilhelm Daser. Wat zou deze doen: vechten of
zich overgeven ? Wetend dat de Duitsers hun eigen positie als hopeloos
beschouwden, vertrouwden verscheidene Middelburgers dat Daser zou
capituleren zodra de Geallieerden met tanks zouden komen opdagen; dat
was al op 30 oktober via de OD-zender aan de Geallieerden te verstaan
gegeven. Kort na I november vernam een van de Middelburgse chirur-
gen, E. L. Nauta, van personen uit een van de dorpen in het inundatie-
gebied die per boot gewonden naar Middelburg hadden vervoerd (bij de
zware beschietingen van Walcheren van West Zeeuws-Vlaanderen uit
waren ook in die dorpen granaten neergekomen, trouwens ook in Mid-
delburg waar Nauta zich danig aan had geërgerd), dat allerlei zwaar
Geallieerd materieel over de duinen reed: 'amfibie-tanks' (in werkelijk-
heid waren het Buffalos). Op zaterdagavond 4 november pakte Nauta zijn
kano en peddelde met een omweg naar Vlissingen; hij had vaker in het
inundatiegebied gevaren om patiënten te bezoeken en kende de route
goed. Zondagochtend ging hij bij Vlissingen aan land. Hij werd naar de
bevelhebber van de Lowland Division gebracht, Major-General E.Hakewill
Smith, zei aan deze dat zich naar schatting in Middelburg nog maar
vijfhonderd Duitse militairen bevonden (in werkelijkheid waren het er
ruim tweeduizend, hetgeen door de OD-zender al was bericht) en deed
Hakewill Smith, zo schreef Nauta enkele jaren later,

'het verhaal van het onzinnige geschiet op Middelburg en dat de Duitsers zich
direct over zouden geven als ze maar met hun tanks kwamen die ik nu ook zelf
gezien had. Maar het antwoord was: 'That's not our job, that's for the troops of South
Beueland' ... Hij ging toen aan een veldtoestel zitten en telefoneerde met zijn
chef ... t Hij kon me tenslotte geen bericht meegeven, maar raadde me aan, de
Duitsers te bewegen de witte vlag maar op de toren te zetten."

Nauta peddelde terug (hij bereikte Middelburg kort voor midder-
nacht") en zocht meteen de waarnemend burgemeester op (de NSB-
burgemeester mr. A. Meerkamp van Embden was via Veere gevlucht)

, Nauta schrijft dat die chef zich in Domburg bevond, maar Hakewill Smith heeft
zich, naar wij aannemen, in verbinding gesteld met generaal Foulkes wiens hoofd-
kwartier in I]zendijke was. 2 Brief, 3 mei 1950, van E. L. Nauta aan A. Staver-
man. ) Hij werd door een Duitse schildwacht aangehouden maar deze nam genoe-
gen met de verklaring dat Nauta van een bezoek aan een patiënt terugkwam.


