DE STRIJD IN HET ZUIDEN

maar deze meende dat het geen zin had, generaal Daser te benaderen. De
volgende dag ging de waarnemend burgemeester het er toch maar op
wagen: samen met enkele predikanten deed hij, met een via de OD-
zender ontvangen telegram van Hakewill Smith bij zich waarin deze de
eis tot capitulatie had gesteld, een beroep op Daser, de strijd te staken.
Daser weigerde.

Intussen had Hakewill Smith verder nagedacht over Nauta’s voorstel.
Op maandag 6 november kwam hij tot het besluit dat het zin kon hebben,
een stuk of vijftien Buffalos met tweechonderdvijftig Schotten over de dijk
langs het kanaal Vlissingen—Veere naar Middelburg te zenden; hij wilde
dan tegelijk granaatvuur afgeven vlak ten oosten van de stad — misschien
zou Daser denken dat een grote aanval op handen was. Hakewill Smith
liet extra Buffalos uit Breskens komen, kreeg er evenwel in totaal maar
acht bijeen en stuurde die acht met honderdtwintig Schotten op weg naar
Middelburg. Om vier uur ’s middags kwamen zij er aan, reden met veel
gedaver door de straten — en de intimidatie had succes. Daser capituleerde,
maar daartoe moest de Schotse majoor aan wie hij zich persoonlijk
overgaf, eerst z.g. in rang verhoogd worden, hetgeen lukte doordat een
luitenant vlug zijn ‘sterren’ lostornde die aan de rangkentekens van de
majoor werden toegevoegd.

Niet alle troepen op Walcheren volgden onmiddellijk Dasers voor-
beeld; de laatste gevechten op het eiland vonden op 10 november plaats,
niet ver van Veere.'

Na de uitschakeling van de Duitse kustartillerie in West Zeeuws-Vlaan-
deren en op Walcheren kon men er onmiddellijk toe overgaan, alle
Duitse mijnen uit de Wester-Schelde te verwijderen. Meer dan honderd
mijnenvegers (één ging verloren) voeren daartoe zestien maal de Schelde
op en neer, hetgeen enkele weken vergde; bijna driechonderd mijnen
werden tot ontploffing gebracht. Op 26 november voeren de eerste drie
kustvaarders de haven van Antwerpen binnen waar duikers bijna twee

t Later in november ’44 werd overwogen een landing uit te voeren op Schouwen
teneinde er een radarpost te vestigen die kon waarschuwen wanneer Duitse vliegtuigen
of marine-eenheden de Wester-Schelde naderden; dat plan liet men na intensieve
studie vallen. Men voorzag dat voor die landing een gehele brigade moest worden
ingezet en niet alle deskundigen waren van de noodzaak van de radarpost overtuigd.
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