
DE STRIJD IN HET ZUIDEN

divisies die de Wester-Schelde hadden vrijgemaakt. Er vocht dus eind
november een vrij aanzienlijke Geallieerde troepenmacht in de Betuwe
- vocht er, aanvankelijk misschien zonder het te beseffen, in een gebied
dat uit waterstaatkundig oogpunt hoogst kwetsbaar was. Toen de Duitsers
eenmaal tot het inzicht kwamen dat zij niet de kracht hadden over de
Waal te komen, werd het hun belang te verhinderen dat de Geallieerden
over de Rijn kwamen: kon daartoe niet gebruik worden gemaakt van het
water van de Rijn?

Er zijn sterke aanwijzingen dat het Mussert is geweest die als eerste
de Wehrmacht heeft gewezen op de grote voordelen die zij aan een
inundatie van de Betuwe kon ontlenen. Op 23 oktober schreef de leider
van de NSB in een brief aan zijn verbindingsman met Generalkommissar
Ritterbusch, Siebel (deze kon Nederlands lezen), o.m. het volgende: 'De
Betuwe. Prof. Loos is bij mij geweest. Verstandige, flinke man. Lang in
Indië geweest. Spreekt vloeiend Nederlands. Vakman tot en met." Op 6
december nu, enkele dagen nadat de Duitse genie de zuidelijke Rijndijk
niet ver van het Drielse Veer had doorgestoken, schreef Siebel aan
Mussert: 'Leider! Als ich gestern im Wehrmachtbericht las: 'Im Raume van
Arnheim sprengten Pioniere die Deiche auf dem Südufer des Niederrheins usur.',
da musste ich sehr an Sie denken. Also es hat geklappt. Ich wäre gern dabei
geioesen.'? Wij voegen toe dat met de door Mussert genoemde 'prof. Loos'
bedoeld is Wilhelm Loos die verbonden was aan de Technische Hochschule
te Dahlem (Berlijn) met als leeropdracht: 'Wehrtechnisches Bauwesen,
Grund- und Wasserbau und Baugrunderforschung'

Door de enorme regenval, vooral in november, stond de Rijn eind
november buitensporig hoog; de genoemde dijkdoorbraak werd op 2

december uitgevoerd en de Geallieerden moesten het gehele deel van de
Betuwe dat zij in handen hadden, ontruimen; de meeste troepen begaven
zich mèt de burgers die er nog woonden, bijna achtduizend, naar Nij-
megen in stormboten, hetgeen de militairen, aldus Stacey, 'a good lark'
vonden.' Ten westen van de spoordijk Arnhem-Nijmegen kwam de
Betuwe in het zuiden tot aan de Lingedijk, in het westen tot aan de reeds
aangelegde dijk van het Betuwse pand van het Amsterdam-Rijn-
kanaal (van Wijk bij Duurstede naar Tiel) onder water te staan. Dat
gebied vormde een gigantische kom die in ongeveer een week volliep.
Eind januari '45, toen het peil van de Rijn na een vorstperiode aanzienlijk
was gezakt, liep die kom leeg om een week of twee later, toen het
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