
TERUGBLIK OP DE HERFST VAN' 44

Sloedam. Daarnaast werd het water als wapen gebruikt: in de Betuwe
door de Duitsers, op Walcheren door de Geallieerden, in beide gevallen
met groot effect. Dat het deel van de Betuwe, dat bezuiden de Veluwe
ligt, van begin december '44 tot midden maart '45 (met een onderbreking)
onder water stond, betekende dat het toen, maar ook nadien, door de
Geallieerden niet als opmarsgebied kon worden gebruikt; wat de inun-
datie van Walcheren betreft, mag men betwijfelen of het zou zijn gelukt
het eiland in ruim een week te veroveren als de grote overstroming niet
het gehele Duitse defensiesysteem had ontregeld en het moreel van een
aanzienlijk deel van de 70ste Infanteriedivision had aangetast en als zij niet
had bewerkstelligd dat de voor de Geallieerde landing gevaarlijkste
Duitse kustbatterij bij Westkapelle in luttele uren door haar granaten heen
was. Houdt men dan bovendien in het oog dat de Geallieerden, toen zij
het Ardennen-offensief moesten opvangen, eindelijk (maar pas sinds
ruim twee weken!) de haveninstallaties van Antwerpen in gebruik kon-
den nemen, dan menen wij dat het moeilijke besluit om Walcheren onder
water te zetten terecht is genomen.

Wat te denken van het feit dat de Nederlandse regering in dat besluit
niet is gekend?

Hiermee is, dat is duidelijk, door de Geallieerde bevelhebbers formeel
onjuist gehandeld en dat is door Bedell Smith ook erkend. Had de
regering het besluit goedgekeurd (daarvan zijn wij, wat Gerbrandy be-
treft, zeker), dan zouden er geen moeilijkheden zijn ontstaan maar wat
als zij zich er tegen had uitgesproken? In dat geval zouden in laatste
instantie Roosevelt en Churchill de beslissing hebben moeten nemen en
wij nemen aan dat de Amerikaanse president deze aan de Britse Prime
Minister zou hebben overgelaten. Wij twijfelen er niet aan dat deze
accoord zou zijn gegaan met wat Simonds en Eisenhower hem zouden
hebben voorgesteld. Men denke aan zijn beslissing ten aanzien van het
zware bombardement van Vlissingen door de RAF in de nacht van 3I
oktober op I november '44, waartegen in eerste instantie niet alleen de
Nederlandse regering maar ook hijzelf bezwaren had geopperd: hij gaf
zijn toestemming toen Eisenhower had doen weten dat dat bombarde-
ment uit militair oogpunt noodzakelijk was. Dat die verwoestende aanval
toen als gevolg van de weersomstandigheden niet is doorgegaan, doet
niet ter zake.

Ook in de tweede wereldoorlog gold dat het vaak onvermijdelijk was
dat de burgerbevolking in de landen der bondgenoten zwaar werd
getroffen. Aan de Geallieerden mocht men de eis stellen dat zij in die
landen de gevergde offers zoveel mogelijk beperkten, anders gezegd: met


