
RECRUTERING / DE STOOTTROEPEN

herinnere zich hoe laag de rantsoenen waren in november en december)
'dag en nacht aan de zeedijk ... gestaan in weer en wind, op kapotte
klompen en in een dun, versleten overjasje." Noord-Brabant, waar men
vooral met Britse commandanten te maken kreeg, bood een al even
ongunstig beeld. Borghouts klaagde begin december over tekorten aan
rantsoenen en benzine; de chef-staf van zijn opvolger Crasborn moest
die klachten een maand later herhalen. 'De Staf-Zuid', schreef hij,

'zit nu reeds drie weken zonder benzine. Voor de Engelsen zijn wij lastige
schooiers, en men geeft rustig orders uit dat aan niemand benzine verstrekt mag
worden .

. . . Vervolgens is er de kwestie van het vervoer. Aan iedere compagnie, die
ingezet wordt, zijn twee lorries' ter beschikking gesteld met de belofte dat per
compagnie één jeep en vijf motoren zullen volgen. De staven zijn daarbij weer
volledig vergeten. Men schijnt te denken dat Commando-Zuid cornpagnieën kan
formeren en onderhouden zonder één enkele vervoersmogelijkheid. Per gratie
van het Militair Gezag mogen wij af en toe ook eens een enkele aftandse auto
vorderen, maar vrachtwagens zijn taboe, want die zijn voor de voedselvoorzie-
ning. En of de Stoottroepen nu meevechten voor de bevrijding van Nederland
schijnt zo iets onwerkelijks en zo iets onbelangrijks te zijn, dat niets de heren
kan bewegen om van hun eenmaal ingenomen standpunt af te wijken. Vandaar
dat wanneer de Stoottroepen iets te vervoeren hebben, zij een knieval mogen
doen bij de Bewakingstroepen, bij het Militair Gezag, bij de politie, bij de
brandweer, of welke instantie dan ook, maar als men daar 'neen' zegt, hebben
de Stoottroepen niets. En dat vindt iedereen heel eenvoudig."

Uiteraard maakte de prins zich grote zorgen over de tekorten die al
van de eerste dag afwaren gebleken. Medio oktober '44 drong hij er bij
de Shaef Mission op aan, dat hij 15000 stellen komplete uitrusting zou
krijgen voor de Stoottroepen en de Bewakingstroepen. Hem werd gezegd
dat de aanvraag in behandeling zou worden genomen. Week na week
verstreek en er werd niets ontvangen; de prins wist vervolgens, zonder
dat Montgomery daarvan weet had, bij de supply-afdeling van diens staf
4000 stel militaire kleding in de wacht te slepen en te bereiken dat de
Stoottroepen en de Bewakingstroepen voortaan de gebruikelijke militaire
rantsoenen zouden ontvangen. Toen Montgomery korte tijd later wenste
dat die militaire kleding aan een van de Britse divisies zou worden
uitgereikt, kwam uit dat de prins ze had weten te bemachtigen. Mont-
gomery was des duivels, 'en de vijandschap', aldus Alden Hatch,
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