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zijn ziel was hij er van overtuigd dat het na de bevrijding taak was van
die illegaliteit, de verhoudingen in Nederland zuiver te houden - 'wij
voelden ons zo'n beetje als Robespierre', zei hij ons in '57.' De politie
had niet gedeugd, dus moest, zolang die politie niet naar behoren was
gezuiverd, het oppakken van allen die 'fout' waren geweest, door de
Binnenlandse Strijdkrachten geschieden; aan het feit dat die BS na korte
tijd nog maar voor een deel uit illegale werkers bestonden, tilde hij niet
zwaar; bonafide illegale werkers moesten in elk geval het beleid bepalen.
Aan dat uitgangspunt hield hij door dik en dun vast en met een onver-
zettelijkheid die wars was van elk compromis. Natuurlijk, er waren,
vertelde hij aan de Enquêtecommissie, 'vakmensen, politiemensen', die
meenden dat men het arresteren aan 'vaklui' moest overlaten, maar die
'vakmensen' beseften niet,

'hoezeer het politie-apparaat was gedesorganiseerd. Zij hadden nooit een hoofd
van politie in een kleine plaats meegemaakt die eenvoudig zat te beven toen hem
werd gezegd dat hun burgemeester toch maar tijdelijk moest worden opgesloten,
omdat hij zulke rare dingen had gedaan ... Men kreeg van sommige plaatsen
klachten van de illegaliteit dat die-en-die die toch dat-en-dat hadden gedaan,
helemaal niet waren gezocht, omdat de politie eenvoudig niets deed uit angst
voor hun burgemeester die ... een slappe figuur was geweest en nu de zaak toch
onder de duim had .

. . . Wij waren overal rond geweest. Wij hadden gezien dat de verschillende
figuren die vóór de bevrijding de leiding van de politiekorpsen hadden gekregen,
bijna allemaal slappe figuren waren ... De sterken waren er allang op de een of
andere manier uitgewerkt of wel weggelopen. Er was geen sprake van dat er in
die plaatsen waar de politie de overhand had, iets gebeurde. Er was daar een
ontzettende ontevredenheid onder de bevolking ... Men had hier en daar al de
verschijnselen dat de oud-illegalen op hun eigen houtje recht begonnen te plegen.
Dat waren de enige mensen die iets konden ondernemen in die tijd' -

zij waren immers gewapend, en als zij tegen de Geallieerden zeiden dat
ze, van hun arrestatiebevoegdheid gebruik makend, de militaire veilig-
heid bevorderden, dan vonden die het best; die Geallieerden waren, aldus
Hoekstra, 'veel ruwer dan met onze mentaliteit overeenkwam." Met mr.
Donker had hij over dit alles kunnen spreken, maar deze had niet
begrepen dat wat de illegaliteit op arrestatiegebied was gaan ondernemen,
'voor 90% voortsproot uit de machteloosheid van een overgebleven
stelletje politiedienaren, dat weliswaar weinig 'foute' figuren meer be-
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