
ARRESTATIEBELEID
tijd in zijn contacten o.m. met de ministers-'kwartiermakers' op het
standpunt stelde dat men de politiezuivering praktisch als geëindigd kon
beschouwen - een opvatting welke weerlegd wordt niet alleen door zijn
eigen brief maar ook door de zojuist gegeven cijfers.

*

Procureur-generaal in Den Bosch was, sinds '34, mr. E. 1. M. H. baron
Speyart van Woerden. Hij was een telg uit een adellijke familie die
generaties lang had gewoond in Gelderland en Zuid-Holland (vandaar
het 'van Woerden') maar die in Noord-Brabant een groot grondbezit had
weten te vormen. Zijn grootvader had zich in Breda gevestigd, zijn vader
was daar officier van justitie geweest. Hijzelf, geboren in 1890, was in
1912 in Utrecht afgestudeerd en was in '14 zijn carrière bij de rechterlijke
macht begonnen. Negentien jaar lang, van '14 tot '33, behoorde hij in
Breda, waar hij tenslotte officier van justitie werd, tot de staande magi-
stratuur, maar in '33 kreeg hij in Den Haag de functie van advocaat-
generaal bij het gerechtshof Die functie oefende hij slechts een jaar uit:
in '34 keerde hij als procureur-generaal naar Noord-Brabant terug, zeer
tot zijn genoegen: hij voelde zich geworteld in het Brabantse land; meer
nog: hij voelde het als een hoge opdracht, juist dáár de wetten te doen
respecteren en het recht te handhaven. Als procureur-generaal had hij
grote macht; het was hem, zei hij ons in '55, 'een wellust', die macht uit
te oefenen.' Dat deed hij, wij zijn geneigd te schrijven: met een feodale
inslag, als het ware als een van de grote leenmannen van het koninkrijk
der Nederlanden die samen met andere hoge autoriteiten zoals de com-
missaris der koningin, Brabant in het goede spoor moest houden. In zijn
optreden was hij de grand seigneur, maar zonder een zweem van relative-
ring: al zijn opinies (op staatkundig gebied zeer behoudende) uitte hij
met eenzelfde felheid en aggressiviteit. Het in heroverweging nemen van
die opinies viel hem bij uitstek moeilijk: had hij eenmaal zijn standpunt
bepaald, dan diende dat door anderen te worden gerespecteerd - het
aanbrengen van elke wijziging, hoe gering ook, zou, zo voelde hij het,
zijn gezag aantasten. Anders gezegd: hij was, hoe intelligent en bekwaam
ook, van een monumentale starheid. Maar een vechter!
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