
SPEYART VAN WOERDEN

In het kader van de zaak-Oss (wij verwijzen naar wat wij in Voorspel,
hoofdstuk 16, in de aan die zaak gewijde paragraaf hebben geschreven)
was hij in '38 in moeilijkheden gekomen: hij vooral had de katholieke
minister van justitie, Goseling, gestimuleerd om aan de marechaussee-
brigade te Oss, die twee katholieke geestelijken van misdragingen had
beticht, haar opsporingsbevoegdheid te ontnemen. De zaak had Goseling,
en met deze het vierde kabinet-Colijn, in juni '39 doen vallen - Speyart
was procureur-generaal gebleven. Hij was in oktober '40 als 'Indisch
gijzelaar' geïnterneerd (nadien ook door de bezetter ontslagen) en zat
begin '44 nog als gijzelaar vast, nl. in 'De Ruwenberg' te St. Michielsges-
tel, samen met ca. honderdzestig andere gijzelaars van wie hij velen door
zijn hooghartig optreden en zijn autoritaire opvattingen tegen de haren
had gestreken. 'Geen der honderdzestig', schreef in februari '44 mr. M.
van der Goes van Naters, een dier medegijzelaars, aan zijn partijgenoot
Drees,

'kan hem luchten; Roosjen en Tilanus zijn meer dan ooit overtuigd van de
juistheid van de stemming inzake Oss!' Sp[eyart] placht (tot voor kort, d.w.z. voor
de overwinning in het zicht was) openlijk op het parlement te schelden ... Wat
ons allen zo opvalt, is de fantastische feodale macht, waarover deze man (door
ieder gehaat) hier in Brabant blijkt te beschikken. Moet zo iemand nu heus
p[rocureur] g[eneraal] blijven?'2

Toen de groep der resterende Indische gijzelaars op 8 september '44
naar het (goeddeels verlaten) concentratiekamp Vught werd gevoerd, zag
Speyart kans, zich in 'De Ruwenberg' te verstoppen en vervolgens,
vermomd als pater, te ontsnappen. Hij dook in Schijndelonder. Van
daaruit fietste hij enkele malen naar Den Bosch, opnieuw in vermom-
ming, teneinde met generaal van Nijnatten, die daar immers namens de
OD de macht zou overnemen, de nodige afspraken te maken. Nadien
liet hij een aantal politiefunctionarissen uit diverse Brabantse plaatsen
naar Schijndel komen voor het ontvangen van zijn instructies.

Op 23 oktober werd Schijndel bevrijd en enkele dagen later kon
Speyart, na eerst in Eindhoven zijn licht te hebben opgestoken, zich weer
in Den Bosch vestigen.

I Bedoeld wordt dat de anti-revolutionaire gijzelaar mr. A. B. Roosjen en de chris-
telijk-historische H. W. Tilanus er eens te meer van overtuigd waren dat hun fracties
injuni '39 het beleid van Goseling in de zaak-Oss terecht hadden afgekeurd. 2 Brief,
12 febr. 1944, van M. van der Goes van Naters . aan W. Drees (Collectie-
W. Drees, map 'Corresp-van der Goes van Naters').


