
CONFLICT TUSSEN SPEYART EN JHR. SERRARIS

Thomas om hun in grote lijnen te vertellen, wat Speyart had gezegd (dat
hij de Stoottroepen vergeleken had met de bende van de beruchte
recidivist Toon de Soep, gaf hij maar niet weer teneinde de emoties niet
al te hoog te doen oplopen) - vervolgens kwam hij toevallig A. B. J. Koch
tegen, officier van het Bureau Inlichtingen, die hem vroeg, het gesprek
met Speyart zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Abbing deed dat,
drie dagen later, niet zonder gewetensbezwaren - Speyart was tenslotte
zijn chef. Het Bureau Inlichtingen gaf Abbings rapport aan Londen door;
dit leidde er toe dat van Heuven Goedhart Speyart enkele weken later
onderhield over zijn 'van geen enkel begrip getuigende houding tegen-
over de illegaliteit ... Maar men had bij hem', aldus van Heuven
Goedhart, 'altijd sterk het gevoel dat men tegen een muur sprak."

Er was intussen méér gebeurd: van de getypte versie van Abbings
verslag waren kopieën in circulatie gekomen, niet alleen in Noord-
Brabant maar ook in Zuid-Limburg. Speyart die de Stoottroepen 'de
bende van Toon de Soep' had genoemd, kon nadien bij de illegaliteit
geen goed meer doen, 'als er iets gebeurde', aldus Abbing, 'dat niet in
de zin was van de illegaliteit, dan werd te pas en te onpas (geregeld te
onpas) gezegd dat de procureur-generaal er achter zat. Hij was het zwarte
schaap."

In al zijn contacten met illegale werkers versterkte Speyart dat nega-
tieve beeld; daartoe hoefde hij niet eens laatdunkende woorden te
bezigen. 'Ik weet nog', verklaarde aan de Enquêtecommissie Caljé, die
in oktober in opdracht van Six door de linies was gegaan, 'dat iemand
mij eens ze, dat de manier waarop de heer Speyart van Woerden je een
hand gaf en je aankeek, de zaak al bedierf."

Enkele dagen na het gesprek met Abbing liet Speyart Serraris bij zich
komen. Deze gelastte hij, aan de Binnenlandse Strijdkrachten in het
district-Den Bosch hun arrestatiebevoegdheid te ontnemen. De vader van
Serraris, eertijds burgemeester van Ginneken, had aloverhoop gelegen
met de vader van Speyart en Serraris-zelf, die vier jaar lang volontair was
geweest op Speyarts parket, had zich door deze zozeer gedwarsboomd
gevoeld dat hij in '39 een functie had aanvaard bij het Haagse departement
van koloniën. In '41 was hij inspecteur van de prijsbeheersing geworden
in de inspectie-Den Bosch - uit dit ambt was hij in april '43 ontslagen
toen hij geweigerd had, personen die in overtreding waren, als 'zwart-
handelaren' te betitelen, aangezien hij niet het risico wilde lopen dat zij

I Getuige van Heuven Goedhart, a.v., p. 267. 2 Getuige J. A. Abbing, a.v., p. 801.
3 Getuige C. J. F. Caljé, a.v., p. 830.
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