
VIJF MINISTERS OPGEBRACHT

Speyart is volkomen ongeschikt voor de functie van procureur-generaal
in tijden van spanning." Speyart stond, aldus van Heuven Goedhart,
'bekend, ook bij mij, als een man met een sterk autocratische ziri'", hij
was 'altijd de man op de Olympus.') Deze kritische opvattingen verhin-
derden intussen niet dat de 'kwartiermakers' na hun aankomst in Oister-
wijk (25 november '44), gevoelig als zij waren voor Speyarts negatieve
verhalen over het optreden van de BS, sterk onder diens invloed geraak-
ten.

Op die aankomst was, diezelfde dag, een incident gevolgd dat vooral
de ijdele van Heuven Goedhart kennelijk had geïrriteerd (van Lidth vond
het niet de moeite waard het in zijn dagboek te vermelden): de vijf
ministers waren namelijk, naar Oisterwijk op weg (wel te verstaan:
zonder militaire doorlaatbewijzen - die hadden ze geweigerd in ont-
vangst te nemen), in Boxtelopgebracht door een, zo vertelde van Heuven
Goedhart aan de Enquêtecommissie, 'overigens alleraardigste jongeman
van de Binnenlandse Strijdkrachten die op de brug van Boxtel stond' (de
brug over de Dommel):

'Ik zat samen met de heer Gerbrandy in de eerste wagen, achterin de heer
Burger en de heer van Lidth de Jeude, toen we plotseling door een aardige jonge
man in een overall en een stengun op de brug van Boxtel werden aangehouden.
Hij wilde graag persoonsbewijzen zien. Toen verzocht ik mijn zich aan boord
bevindende ambtgenoten goed te vinden, dat ik het woord maar zou voeren als
minister van justitie en ik zei tegen die man: 'Ik heb geen persoonsbewijs.' Hij
vroeg: 'Waar is dat dan? Hoe komt dat dan?' Ik zei: 'Ja, dat ligt boven de rivieren.'
Dat vond hij vreemd en toen vroeg hij de persoonsbewijzen van de andere heren,
waarop ik hem zei, dat die er nooit een gehad hadden, 'maar', zei ik, 'wacht nu
maar eens even, we hebben wel wat anders.' Toen vroeg ik: 'Geven jullie even
je diplomatieke paspoorten.' We hadden er alle vier een. Ik heb die toen in
viervoud aan hem overhandigd. Hij bekeek ze zeer angstvallig en zei uit het diepst
van zijn hart: 'Dat heb geen waarde.' Toen zei ik: 'Ja, dat wordt lelijk, want iets
beters kan ik je toch niet voor ogen toveren', waarop hij zei: 'Gaat u dan maar
mee', en we werden gearresteerd. Ik zei hem nog: 'Je moet wel weten wat je
doet. Je arresteert hier zo maar vijf ministers.' Dat baatte echter niet.

Hij heeft ons meegenomen naar het politiebureau van Boxtel, de hele trein
van zes of zeven automobielen, alle ambtenaren, die daarin zaten. Het was een
hele optocht naar het politiebureau. Daar ben ik binnengegaan en heb me bij de
dienstdoende inspecteur aangemeld, waar ik, na even wachten, werd toegelaten.
Ik zei tegen die man: 'Het spijt mij, dat ik u zo laat moet lastigvallen.' Het was
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