
DE 'KWARTIERMAKERS' IN CONFLICT MET KRULS

'dat volgens verklaring van de illegaliteit de politie in een serie steden
volkomen gezuiverd is' (dat had Speyart hem blijkbaar gezegd). 'Niette-
min arresteert de illegaliteit voort.' Er werd besloten, 'dat aan generaal
KruIs zal worden meegedeeld, dat daaraan een einde behoort te komen.'

KruIs werd naar Oisterwijk ontboden. Voorziende dat zijn beleid op
allerlei terreinen zou worden doorkruist, had hij zich (meer hierover in
het volgende hoofdstuk) in de voorafgaande periode verzet tegen de
aanwezigheid van ministers in het bevrijde Zuiden - hoewel hij van hun
komst was verwittigd, was hij op het vliegveld te Eindhoven, waar zij
landden, niet aanwezig geweest. Over en weer was er dus al een grote
geladenheid toen de 'kwartiermakers' op de avond van 30 november met
Kruls over het arrestatiebeleid spraken; KruIs was daarbij vergezeld van
de chef-staf van prins Bernhard, kolonel Doorman, en een van de naaste
medewerkers van de prins voor alle aangelegenheden, de BS betreffend,
ritmeester H. W. L. Frowein.

Blijkens de notulen van deze vergadering' begon de chef-staf Militair
Gezag met uiteen te zetten dat hij, aangezien 'de politie ... in de aanvang
niet competent (kon) worden geacht, zelfstandig uit te maken wie gear-
resteerd zouden moeten worden', de illegaliteit wel had moeten inscha-
kelen; de door Hoekstra samen te stellen Centrale Raad zou 'een advies-
college in het Militair Gezag' worden - de bevelen tot arrestatie zouden
formeel van het Militair Gezag uitgaan. Bij dat alles mocht 'niet vergeten
worden dat de politie op het ogenblik in vele plaatsen nog niet voldoende
is gezuiverd om de zaak aan haar over te laten.' Of die politie voldoende
was gezuiverd, zou, zei Kruls (Frowein viel hem bij), vastgesteld worden
door het Militair Gezag, gehoord het advies van de illegaliteit. Daartegen
maakte van Heuven Goedhart bezwaar met alle felheid die in hem was:
het Militair Gezag had zich daar niet mee te bemoeien! Kruls wees er op
dat hij als chef-staf Militair Gezag de verantwoordelijkheid droeg voor
het handhaven van de openbare orde. Dat argument maakte op van
Heuven Goedhart geen indruk: 'De generaal er uit ofik er uit!', riep hij,
waarop KruIs, voor wie het, zo schreef deze in zijn memoires, 'onbegrij-
pelijk (was) dat iemand die zelf uit het verzet was voortgekomen, zo ver
van de realiteit bleek af te staan', antwoordde: 'Na u, Excellentie." Een
hoger oplopen van de twist werd slechts voorkomen doordat (de stroom-
voorziening was nu eenmaal gebrekkig) het licht uitviel en eerst kaarsen
moesten worden gezocht. Bij het licht van die kaarsen stelden de vijf
aanwezige ministers, die er zeer op bedacht waren hun autoriteit te
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