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door de mogelijkheid, een functie te verwerven in een bewaringskamp.
Daar vond dan, wat de staf aangaat, dezelfde selectie plaats welke zich in
de periode '33-'39 in de Duitse concentratiekampen had voorgedaan:
diegenen die de wantoestanden waarmee zij werden geconfronteerd, niet
konden verdragen, namen ontslag en wie aan die wantoestanden genoe-
gen beleefden of er in welk opzicht ook van profiteerden, bleven. Talrijke
bonafide illegale werkers hadden er spoedig genoeg van.

Van dat laatste kunnen wij een naar ons oordeel bij uitstek tekenend
voorbeeld geven.

Martha van Huessen-Pikaar, een van de koeriersters van Johannes Post,
nadien koerierster van de KP-Breda (de lezer herinnert zich wellicht dat
zij voor het wapentransport zorgde, toen de KP-Breda zich op Dolle
Dinsdag naar Den Bosch begaf om deel te nemen aan een poging tot
redding van de gevangenen van het concentratiekamp Vught), stelde zich
onmiddellijk na de bevrijding van Breda beschikbaar om belast te worden
met de zorg voor de NSB'sters die er in eerste instantie in een deel van
de Koninklijke Militaire Academie waren opgesloten. Zij werd daar
hoofdbewaakster. 'Die baan' (wij willen de belangrijkste passages uit haar
herinneringen aan die periode citeren)

'is niets voor mij, want dadelijk krijg ik medelijden met de kinderen vooral, die
de vrouwen met zich mee gebracht hebben. Ze zitten allemaal in het stro, want
tafels en banken zijn er nog niet. Er liggen paardedekens en dekens uit de
gevangenis. Het is een reuzetoer om het zaakje in orde te houden en er is veel
verdriet. Wat ben ik dankbaar, dat de oorlog me niet zo heeft afgestompt, dat ik
dit niet meer kan voelen en dat mijn menselijk gevoel is gebleven. Telkens komen
er een paar BS'ers die, met het geweer over de schouder, steeds meer mensen
binnenbrengen; op een morgen zelfs een moeder met een baby in haar arm. Ach,
ik had niet kunnen denken, dat dit de bevrijding zou zijn."

Korte tijd later werd de Koninklijke Militaire Academie door de
Geallieerden gevorderd - het kamp kwam in een schoolcomplex terecht,

'drie gebouwen worden bestemd voor slaapzalen. Alles wordt met stro bedekt.
Aan de ene kant van de gang zitten de vrouwen en aan de andere kant de
mannen.

Er zijn heel wat meisjes met een kaal hoofd, maar dezen zijn erg vindingrijk.
Ieder die lang haar heeft, moet een plukje afstaan en zo niet vrijwillig, dan onder
dwang. Deze plukjes haar worden in een hoofddoek genaaid en je zou heus niet

, M. van Huessen-Pikaar: Wij en een volk, p. 90.
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