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zeggen, dat het niet hun eigen haar is. De luizen worden langzamerhand ontel-
baar, want ook al probeer je de mensen met luizen af te zonderen, toch zorgt het
stro wel voor verspreiding. Als nu het Witte Kruis met DDT* komt, ga ik er
dadelijk op af om alles te laten reinigen. Maar dat gaat [niet] zo makkelijk, want
de lichte gevallen weigeren zich te laten behandelen. Pas als ik zelf ga zitten om
me met DDT te laten bewerken, komen ze één voor één om ook behandeld te
worden.

... Een bewaker van de mannen, die eerst gezegd heeft alle NSB’ers dood te
willen schieten en die in het begin erg bruut optrad, heeft nu verkering met één
van onze vrouwelijke delinquenten. En zulke dingen komen wel meer voor!’

Enige tijd later werden de gedetineerde NSB’sters gebruikt om de
Geallieerde militairen diverse diensten te bewijzen:

‘Enkele mannen van de Geallieerden komen bij mij meisjes vragen voor een
balavond! Hoewel ik ze aan het verstand probeer te brengen, dat dit gevangenen
zijn, willen zij de meisjes toch mee hebben, maar ik geef geen krimp, van mij
mag het niet. Ik stuur de mannen naar het politie-apparaat, dat zal hen wel verder
helpen. Even later komen ze terug met een brief: de meisjes mogen gaan. Alsof
er geen Breda’se meisjes zijn, als ze nu persé dansen willen!

Er wordt verordend dat de vrouwen scholen moeten schoonhouden, ze krijgen
lekker eten en snoep van de soldaten. Dat is me een geknok om mee te kunnen
gaan! Ik moet een lijst aanleggen om ieder een beurt te geven, op een paar
vrouwen na, die hier blijven om de boel schoon te houden.”

Ook het scholencomplex was maar een tijdelijk verblijf: de Breda’se
gedetineerden zouden naar het concentratiekamp Vught worden over-
gebracht, maar voordien naar de Breda’se strafgevangenis:

‘Als ik vraag of ze niet in cellen zullen worden opgesloten, wordt me verze-
kerd, dat dat niet zal gebeuren. Ik ga zelf mee naar de gevangenis. Daar zie ik dat
alle moeders op een rij moeten gaan staan en dat een gevangenbewaakster de
namen afroept. Daarna krijst ze alle vrouwen naar boven, naar beneden en weer
naar boven. Ik fluister haar in het oor, of ze wat behoorlijker wil doen.

‘Het zijn allemaal Moffenmeiden!’, schreeuwt ze.

Dan roept er één uit de rij, of ze vergeten is, dat ze nog pas met de Duitsers
danste. Nu is de beer los, de directrice moet er bij komen en het blijkt nog waar
te zijn ook, hoe is het toch mogelijk. De bewaakster was door middel van een
advertentie aangenomen. Nu moeten alle vrouwen weer naar boven en daar

! Een poeder dat bij de ontluizing werd gebruikt 2 M. van Huessen-Pikaar: Wij en
een volk, p. 92-93. > Av., p. 9s.
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