
WANTOESTANDEN IN MAASTRICHT

mogelijkheden om misdragingen gedurende geruime tijd onontdekt
voort te zetten, waren in het gehele bevrijde Zuiden dezelfde.

Omtrent één kamp in Zeeuws-Vlaanderen (het al eerder vermelde
kamp in Sluis) vertelde Speyart aan de Enquêtecommissie, dat er

'honderden en honderden mensen in een grote schuur waren ondergebracht. In
die schuur had men met strowanden enige afscheidingen gemaakt. Er was geen
bord aanwezig en de mensen kregen het warme eten opgediend in sigarenkistjes
en na het eten werden de sigarenkistjes even uitgespoeld. In de naden stonk het
van verzuurde spijsresten. Zeeuws-Vlaanderen was al vrij lang bevrijd toen ik er
kwam, dat wil dus zeggen dat deze mensen reeds weken zo in arrest zaten. Het
was eenvoudig walgelijk."

Meer is bekend omtrent drie andere detentie-oorden: de afgekeurde
kazerne aan de Grote Looiersstraat in Maastricht, het in een lege sigaren-
fabriek geïmproviseerde 'kamp' in Reusel en het 'oude' concentratiekamp
Vught.

De afgekeurde kazerne aan de Grote Looiersstraat dateerde uit het
begin van de zeventiende eeuw; het gebouw was volledig uitgewoond,
vóór mei '40 was het nog gebruikt als wapenmagazijn. Het werd nu in
opdracht van de militaire commissaris als detentie-oord ingericht door
ir. J. F. H. M. V. Mentrop, bedrijfsleider van een Maastrichtse fabriek, die
als commandant optrad; adjunct-commandant werd een klerk van het
Huis van Bewaring die een tijdlang politiek gevangene was geweest in
het Duitse concentratiekamp Amersfoort. 'Er was', vertelde ir. Mentrop
aan de Enquêtecommissie,

'niet veel te organiseren, want er was niets. Wij hebben dus aanvankelijk, zoals
altijd te doen gebruikelijk is geweest, de mensen op stro moeten leggen. Er waren
geen voorzieningen, er was niets. Er was ook geen voedsel. Dat voedsel was heel
moeilijk te krijgen, want de burgerbevolking had bijna ook niets. Dat voedsel
moest worden geput uit de militaire voorraden, maar deze wilde men niet geven.
Toen is, eigenlijk door toedoen van de Amerikaanse Civil Affairs-Officer in
Maastricht toch een hoeveelheid voedsel voor de politieke delinquenten verkre-
gen, waarbij wij nog grote herrie hebben gehad met de bevolking, omdat de
politieke delinquenten wèl voedsel kregen en zij bijna niets had.

Er moesten ook kribben zijn om van het stro afte komen. Deze kribben hebben
wij gekregen door in Heerlen een beddenfabriek of timmerwerkplaats aan het
werk te zetten. Wij kregen slaapplaatsen van drie kribben boven elkaar en deze
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