
HET BEWARINGSKAMP REUSEL

Het bewaringskamp in Reusel, gevestigd in een lege sigarenfabriek,
werd begin oktober '44 in gebruik genomen. Hier werden eerst achthon-
derd en vervolgens, drie dagen later, nog eens driehonderd gedetineerden
ondergebracht die allen afkomstig waren uit Nijmegen - gegeven de
militaire druk die de Duitsers in die tijd in de Betuwe uitoefenden, was
het raadzaam geacht, degenen die in Nijmegen en omgeving waren
opgepakt, naar een detentie-oord in het zuiden van Noord-Brabant over
te brengen. Daar werden, aldus Arnold Meyer', de 'gevangenen uit
Nijmegen na een transport van 7 uren' (transport in militaire vrachtauto's,
onder scherpe bewaking), 'met de handen op elkaars schouders ... onder
vloeken binnengedreven; (zij) moesten zich op commando laten vallen
en mochten niet meer opstaan onder bedreiging dat anders op hen zou
worden geschoten. Bij de aangehoudenen waren kinderen van vijf, zes
jaar, terwijl er ook nog vrouwen bij waren met baby's van enkele weken."
'Wij vonden', zo rapporteerde de kampcommandant eind oktober aan
generaal Kruls en aan de militaire commissarissen in Nijmegen en Eind-
hoven,

'een gebouw waarin letterlijk niets aanwezig was ... Het enige voedsel waarover
wij de eerste dagen beschikten, bestond uit harde scheepsbeschuit, drinken was
er helemaal niet. Voor ligging was evenmin gezorgd. Er was geen electriciteit,
daardoor ook geen licht en geen water. De toiletten konden niet worden gebruikt.
Op medisch gebied was niets aanwezig."

In drie weken tijd had de kampcommandant vervolgens een aantal
euvelen weten te verhelpen: met planken uit de sigarenfabriek en met
stro had hij slaapplaatsen laten maken; er was electriciteit gekomen zodat
de waterpomp weer werkte en de noodlatrines door de wc's vervangen
konden worden; in een tweede sigarenfabriek had hij tenslotte een
noodhospitaal voor ongeveer honderdvijftig zieken ingericht - wezen-
lijke verbeteringen waren dat, en men mag niet onderschatten hoeveel
moeite het kostte om ze aan te brengen in een periode waarin aan alles

I A.v., p. 17. 2 Van Heuven Goedhart vernam van Kruis dat die baby's 'gemaks-
halve' 'in een paar margarinekistjes' waren meegenomen, 'omdat de ouders geen kans
zagen, die kindertjes te verzorgen' (d.w.z..: ze door derden te laten verzorgen). Van
Heuven Goedhart was toen, zo vertelde hij aan de Enquêtecommissie, 'zo bijzonder
kwaad geworden dat ik ... een klap op de ministerstafel heb gegeven en heb gezegd:
'Dit is schandelijk en nu wil en zal ik naar bevrijd gebied, want ik neem dit geen
moment voor mijn rekening." (getuige van Heuven Goedhart, Enq., dl. V c,
p. 261). 'Commandant van het kamp te Reusel: Rapport, 31 okt. 1944 (MG,
Staf, Sectie II, doos 14, no. 92).


