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internering, ongewisheid over verhoor (velen onzer werden na zes maan-
den vastzitten nog nooit verhoord), onzekerheid tenslotte over de duur
van onze gevangenschap.'

Het instellen van Tribunalen, waar van Heuven Goedhart als minister
van justitie zeer op gebrand was, stuitte in het bevrijde Zuiden op tal van
moeilijkheden, vooralook op vervoersgebied. Met dat instellen had het
Militair Gezag niet te maken - de regering had die taak aan zichzelf
voorbehouden. Het was niet eenvoudig, geschikte krachten te vinden,
nog minder eenvoudig om goede dossiers te vormen en eigenlijk on-
mogelijk om tot publieke uitspraken over te gaan - men kon niet overzien
wat daarvan het effect zou zijn in het nog bezette deel des lands. Intussen
werden vóór begin mei '45 toch wel enkele Tribunalen bij koninklijk
besluit in het leven geroepen: begin januari het Tribunaal in Den Bosch
met één Kamer (medio februari tot vijfKamers uitgebreid), medio januari
het Tribunaal in Maastricht (één Kamer), medio. februari het Tribunaal
in Breda (zeven Kamers) en tenslotte begin maart het Tribunaal in
Arnhem (één Kamer, t.w. in Nijmegen). Beginjanuari was voorts bepaald
dat de voorzitter en de secretaris van elk Tribunaal (dat waren juristen)
een ambtelijke bezoldiging zouden krijgen, de twee leden (leken) slechts
presentiegelden, nl. f 20 per zittingsdag.

Het eerste Tribunaal dat werd geïnstalleerd, was dat van Den Bosch.
Tot voorzitter van de eerste Kamer was mr. Holla benoemd, de installatie
geschiedde op 15 februari door van Heuven Goedhart persoonlijk; deze
hield bij die gelegenheid een lange toespraak! waarin hij, gelijk reeds
weergegeven, zijn gegriefdheid uitte over de aantijgingen die door enkele
organen van de illegaliteit jegens hem waren gedaan, maar die aantijgin-
gen zouden hem, zo maakte hij duidelijk, niet weerhouden, een strenge
berechting van de werkelijk schuldigen te bevorderen. 'Dezer dagen', zei
hij o.m.,

'heb ik gestaan bij de vijf ovens achter in het concentratiekamp Vught, waar, naar
wij met ontstellende zekerheid weten, minstens dertienduizendzeshonderd van
onze landgenoten tussen 1940 en 1944 zijn verbrand. Ik heb de galgen gezien
waaraan zij werden opgehangen, en de putten van ongebluste kalk waarin hun
dode lichamen werden verpulverd. En denkende aan zéér, zéér goede vrienden
die daar hun laatste gedachten hebben gedacht, die daar met de dood hun trouw
aan de Nederlandse zaak hebben bekocht, heb ik mijzelf gezworen: voorzoveel
het van mijn zwakke krachten afhangt, ontkomt er niet één.'

1 Tekst: Enq., punten j en 0, gestenc. bijl. 15.


