
ARRESTATIEBELEI D

drie andere onderwerpen kunnen wij kort zijn, maar niet dan na eerst
opgemerkt te hebben (dat blijkt uit dit gehele hoofdstuk), hoe sterk de
vijandigheid was die in de loop van de bezetting tegen allen was gegroeid
die 'fout' waren geweest. Geheel begrijpelijk! Ook de lichtste van de z.g.
lichte gevallen hadden in een worsteling waarin het historisch gegroeide
volksbestaan op het spel stond, de nationale solidariteit doorbroken; al
hadden zij niet méér gedaan dan contributie betaald aan de NSB, dan
hadden zij zich toch, om welke redenen ook (misplaatst idealisme was
er bij velen één van), aan de zijde van de bezetter geschaard, hem politieke
steun geboden en daarmee de hoogste Nederlandse belangen geschaad.
Een gedifferentieerde bestraffing was volledig op haar plaats. Wat zich ter
voorbereiding daarvan bij de arrestaties aan wantoestanden heeft voor-
gedaan (wij denken aan de wijze waarop de 'foute' elementen werden
gehoond en bespot, soms ook mishandeld), is, gegeven alle emoties
welke loskwamen, begrijpelijk, is ook binnen zekere perken gebleven
(voorzover ons bekend, heeft geen enkele politieke delinquent er het
leven bij ingeschoten), maar is niettemin in strijd geweest met de normen
van menselijkheid welke in een rechtsstaat in acht genomen dienen te
worden. Niet minder zijn die normen overschreden in de bewarings-
kampen welke wij beschreven, zij het niet in alle in dezelfde mate. Voorts
is duidelijk dat aan een humaan en verstandig opvangen van achtergelaten
kinderen van NSB'ers veel heeft ontbroken en dat ten aanzien van de
bezittingen dier NSB'ers door zeer velen gehandeld is volgens het
gezegde: gelegenheid maakt de dief.

Met alle begrip voor de veelheid aan taken welke het Militair Gezag
onder moeilijke omstandigheden kreeg uit te voeren, zouden wij aan dit
alles toch de conclusie willen verbinden dat de staf van het Militair Gezag
en de militaire commissariaten hebben gefaald op het stuk van de controle
- een falen dat wellicht in verband moet worden gebracht met het feit
dat de Nederlandse samenleving voor het eerst sinds vele generaties werd
geconfronteerd met een zo diepe, zo emotioneel-beladen verdeeldheid.
Het is in zulk een situatie niet voldoende wanneer de overheid op de
normen van een rechtsstaat gebaseerde regels stelt; het is even noodza-
kelijk dat zij zich er van vergewist dat die regels worden nageleefd en
dat zij met kracht en beslistheid ingrijpt wanneer haar blijkt dat dat laatste
niet het geval is. Er zijn te dien aanzien in het bevrijde Zuiden ernstige
omissies begaan - deze zouden zich overigens, zoals uit deel 12 zal
blijken, in de later bevrijde delen des lands op nog groter schaal herhalen.

Nu dan het arrestatiebeleid.
Wij willen beginnen met één relatief ondergeschikt punt te behande-


