
ARRESTA TIEB ELEID

Met het arrestatiebeleid heeft, zoals uit dit hoofdstuk en uit hoofdstuk 8
bleek, niet alleen Kruls maar ook prins Bernhard veel te maken gehad.
Kruls had zijn eigen betrokkenheid voorzien, maar de prins behoefde er,
toen hij begin september' 44 tot bevelhebber der Nederlandse strijdkrach-
ten was benoemd, geenszins van uit te gaan dat die strijdkrachten be-
moeienis zouden krijgen met het oppakken en vasthouden van 'foute'
elementen. Hij werd dus geconfronteerd met een onverwachte en on-
voorziene situatie toen hem eind september bleek dat zijn gemachtigde
van Houten in de militaire noodtoestand welke in de 'Corridor' bestond,
via Borghouts, commandant-Zuid van de Stoottroepen, een algemene
arrestatiebevoegdheid had toegekend aan de pas opgerichte Binnenlandse
Strijdkrachten. De eerste reactie van de prins was toen dat die bevoegd-
heid diende te worden beperkt tot diegenen 'die militair gevaar op
kunnen leveren voor de Geallieerden' (kategorie p uit de Instructie welke
Borghouts had doen uitgaan), maar dat 'kategorieën a-o' in beginsel
gearresteerd moesten worden door 'burgemeesters en Militair Gezag met
politie voor handhaving orde en rust'; ten aanzien van die 'kategorieën
a-o' moesten BS'ers slechts 'hulp en steun' bieden, als dat nodig was.

Dat standpunt innemend, hield de prins, impulsief als hij was, geen
rekening met de primaire verantwoordelijkheid van het Militair Gezag;
trouwens, hij trachtte, zoals wij aantoonden, in tweede instantie voor de
BS wel degelijk een algemene arrestatiebevoegdheid te verkrijgen en het
is, menen wij, verstandig beleid geweest dat deze hem door van Heuven
Goedhart (zulks ondanks de druk die koningin Wilhelmina op deze
uitoefende) werd geweigerd - verstandig beleid, omdat de wijze waarop
de BS van de verleende beperkte arrestatiebevoegdheid gebruik ging
maken, schade toebracht aan de naam van de prins en daarmee aan die
van het Koninklijk Huis; het was de constitutionele taak van de ministers,
dat Huis te beschermen. Dat de arrestatieploegen van de BS krachtens de
in maart '45 getroffen regeling slechts een tijdelijke taak kregen en dat
hun uitdrukkelijk werd opgedragen, zich nimmer op de prins te beroe-
pen " betekende dat ook de prins (Kruls en de ministers hadden dat al
eerder gedaan) was gaan beseffen dat men benoorden de grote rivieren

1 In het Zuiden werd, aldus van Heuven Goedhart aan de Enquêtecommissie, 'alles
... maar op de prins gegooid. Als er iemand stond die een minister niet door wilde
laten bij een brug (die dingen gebeurden), dan zei hij: 'Opdracht van de prins', en dan
kon je tegen die man gaan betogen wat je maar wilde, maar hij zei: 'Neen, de prins
wil het niet hebben.' ' (getuige van Heuven Goedhart, a.v. dl. V c, p. 263)

De prins van zijn kant had een dergelijk zich op hem beroepen begin november
'44 verboden, maar dat hielp niet voldoende.


