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vermeld, de animositeit tegen de 'oude' officieren. Het lukte de prins,
die tegenstellingen in voldoende mate te overwinnen, waarbij, dunkt
ons, naast zijn vlotheid het ontzag dat men voor hem had juist als prins
der Nederlanden, van aanzienlijke betekenis is geweest. In zoverre kan
men zeggen dat zijn benoeming tot bevelhebber van de Nederlandse
strijdkrachten een gunstig effect heeft gehad (er ging een samenbindende
kracht van uit) - anderzijds kan men dat gunstige effect natuurlijk niet
losmaken van het ongunstige: zijn naam werd, dwars tegen zijn eigen
bevelen in, misbruikt en hij werd verantwoordelijk gehouden voor daden
als ongeoorloofde vorderingen welke hij naar vermogen had tegenge-
gaan.

Pas na de vestiging in Breda (en misschien moeten wij schrijven: pas
in de eerste maanden van '45) kregen hij en zijn stafvoldoende greep op
de situatie! - een situatie die in het Zuiden als geheel overigens nog
moeilijk genoeg bleef, vooralook door de gespannen verhouding tussen
het Militair Gezag en het tweede kabinet-Gerbrandy.

1 Bij enkele stafleden leidde dat tot een overschatting van wat de prins na de bevrijding
van geheel Nederland mogelijk zou zijn. 'In de staf', aldus majoor jhr. Beelaerts van
Blokland, de officier van de Irene-brigade die een tijdlang bij die stafwas gedetacheerd,
'waren er door de chaotische omstandigheden nogal dictatoriale neigingen. Men dacht
de prins als stadhouder van een militair bewind. Het Militair Gezag was ... sterk
gezwollen, waardoor er vee! onbekwamen in waren opgenomen' (J. J. G. Beelaerts
van Blokland: 'Oorlogsbe!evenissen van een cavalerie-officier', p. 123) - dat laatste
was blijkbaar de mening van de bedoelde stafofficieren, aan wier opvattingen (als door
Beelaerts weergegeven) men, naar het schijnt, de conclusie moet verbinden dat zij
vertrouwden dat de prins de ontwikkelingen in Nederland, was het eenmaal geheel
bevrijd, beter in de hand zou kunnen houden dan generaal Kruls met zijn staf. Hoe
wij de term 'stadhouder' moeten interpreteren, is niet recht duidelijk, behoudens dan
dat de prins, benoemd tot opperbevelhebber van land- en zeemacht (de oude wens
van de koningin waar wij in hoofdstuk 14 meer over te schrijven hebben), onder de
regering (koningin èn kabinet) zou blijven staan, terwijl hij als 'stadhouder' eerder
tijdelijk de plaats zou innemen van de koningin; trouwens, over de prins werd in die
tijd door personen in zijn omgeving ook wel gesproken als de toekomstige 'regent':
een veel duidelijker term.

Dat alles mag tekenend geweest zijn voor het tekort aan democratisch besef bij
enkele van de naaste medewerkers van de prins, en voor hun ambities (want de
betrokkenen namen natuurlijk aan dat zij de rechterhand van de 'stadhouder' of de
regent zouden worden), maar veel meer dan loos gepraat kunnen wij er verder niet
in zien. In het bijzonder achten wij het volstrekt uitgesloten dat de koningin, die zich
zozeer persoonlijk verantwoordelijk voelde voor de 'vernieuwing' welke in bevrijd
Nederland tot stand moest worden gebracht, ooit heeft overwogen, de koninklijke
waardigheid of een deel daarvan tijdelijk aan prins Bernhard over te dragen.


