
REGERING EN MILITAIR GEZAG

ministers van den Broek (financiën en ad interim handel, nijverheid en
landbouw), Burger (binnenlandse zaken), van Heuven Goedhart (justitie)
en van Lidth (oorlog), de sterke behoefte om zich in het Zuiden, althans
in de buurt daarvan, te vestigen: zij waren verantwoordelijk voor het
Militair Gezag, zij wensten het beleid dat KruIs en zijn staf zouden gaan
voeren, van nabij te volgen, beschikbaar te zijn voor overleg, desnoods
in te grijpen. De behoefte dier ministers werd gestimuleerd door het feit
dat het Belgische kabinet-Pierlot zich al medio september uit Londen
naar Brussel had kunnen begeven. Intussen konden de ministers niet
eigener beweging tot die overplaatsing overgaan, zelfs niet als zij tijdelijk
zou zijn: het hoogste gezag lag bij Eisenhower; hfjmoest die overplaatsing
goedkeuren en zou dat stellig niet doen zonder het accoord van Mont-
gomery, de bevelhebber van de 21St Army Group die directe verantwoor-
delijkheid had voor wat in Zuid-Nederland gebeurde. Montgomery nu
beschouwde de situatie daar als fundamenteel verschillend van die in
België: België was etappegebied, Zuid-Nederland oorlogsgebied gewor-
den; er moesten in Zuid-Nederland na de mislukking van' Market-
Garden' moeilijke offensieven worden ontworpen en uitgevoerd: de
Wester-Schelde moest worden vrijgemaakt, de Duitsers dienden be-
noorden het Hollands Diep, de Bergse Maas en de Waal en beoosten de
(Limburgse) Maas te worden teruggeworpen en daarna moest een bin-
nendringen in Duitsland worden voorbereid - hem was het voldoende
wanneer hij aan de samenleving in de bevrijde delen van Zuid-Nederland
zijn eisen kon stellen via het mede aan hèm ondergeschikte Militair
Gezag. Militairen hebben het liefst met militairen te doen - burger-
ministers zouden, vreesde Montgomery, de eenheid van aanpak (van
groot belang voor militaire operaties bij welke elke dag telt) slechts
schaden.

Op vrijdag 6 oktober (de Geallieerden hadden toen in Nederland niet
veel meer in handen dan Zuid-Limburg, de 'Corridor' en Oost Zeeuws-
Vlaanderen en de eerste aanval van de Canadezen in de richting van
Woensdrecht werd op die dag afgeslagen) deelden Gerbrandyen van
Lidth aan generaal Edwards, hoofd van de Shaef-Mission Netherlands, mee
dat de 'kwartiermakers' zich naar Brussel wilden begeven, 'mits zeker-
heid', noteerde van Lidth, 'dat zij zich vrijelijk naar Ned. grondgebied
zullen kunnen begeven.' Edwards beloofde, dit denkbeeld aan Eisenho-
wer te zullen voorleggen. 'Mij dunkt in de tweede helft van de volgende
week vertrek!', was van Lidths hoopvolle conclusie.' Niets daarvan. Van
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