
DE 'KWARTIERMAKERS' WILLEN NAAR NEDERLAND

Edwards kwam in die volgende week geen bericht binnen, maar wel
bracht toen koning George VI van Engeland een bezoek aan de Britse
troepen in de 'Corridor'. Dat prikkelde het kabinet en op dinsdag 17
oktober werd in de wekelijkse vergadering 'van verschillende zijden'
(aldus de notulen) 'aangedrongen op een spoedig vertrek, zo niet van de
'kwartiermakers', dan toch van afzonderlijke ministers naar het bevrijd
gebied, waar het hier en daar reeds mis loopt' - van den Tempel, gegriefd
dat hfjniet tot de 'kwartiermakers' behoorde, meende dat men het gehele
denkbeeld dat in eerste instantie slechts een delegatie uit de ministerraad
zou oversteken, beter kon laten vallen. I

Een dag later vlogen Gerbrandyen van Lidth naar Parijs om er zich
bij Eisenhower over te beklagen dat het besluit tot onder water zetten
van Walcheren was genomen zonder dat de Nederlandse regering er in
was gekend - in hoofdstuk 7 vermeldden wij reeds dat Bedell Smith
(Eisenhower was afwezig) zijn excuses aanbood voor het gebeurde. Bij
die gelegenheid brachten Gerbrandyen van Lidth ook het punt van de
vestiging van het kabinet in Nederland ter sprake. Zij bereikten niets:
Bedell Smith zei dat heel Nederland zeker niet vóór 1 december '44 en
misschien pas na de winter bevrijd zou worden (een mededeling welke
de ministers, indachtig aan de Spoorwegstaking en aan de algemene
noodtoestand die zich in het Westen des lands ging aftekenen, diep
ontstelde) en dat Montgomery er niet mee accoord ging dat het kabinet
of een deel van het kabinet zich in het bevrijde Zuiden zou vestigen,
althans: daarover wilde de Britse Field Marshal pas praten als de haven
van Antwerpen in gebruik was.

In Londen teruggekeerd, zocht Gerbrandy contact met Churchill; het
is toch te dwaas, betoogde hij jegens Major Desmond Morton, Churchills
verbindingsman met de meeste regeringen in ballingschap, dat de Engelse
koning een bezoek kon brengen aan het bevrijde deel van Nederland en
dat de Nederlandse ministers zich daar niet zouden kunnen vestigen! 'Dr.
Gerbrandy', aldus een notitie welke Morton aan Churchillliet voorleg-
gen, 'does not wish to be in the position of being refused permission to
visit his own country by an Allied general, however eminent,'? Churchills
instructies aan Morton, drie dagen later op schrift gesteld (29 oktober)
waren duidelijk: 'Prepare drafis to parties concerned to make sure that
Dr. Gerbrandy and the Dutch Government can go into Holland and settle
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