
DE 'KWARTIERMAKERS' WILLEN NAAR NEDERLAND

het gevoel, dat zich hier een nieuwe macht demonstreerde, naast de verantwoor-
delijke regering."

In afwezigheid van van Lidth maakten de overige 'kwartiermakers' die
omtrent de beslissing van het Britse War Cabinet waren ingelicht, op 9
november (Walcheren was in Geallieerde handen maar de Duitsers waren
in midden-Limburg nog niet achter de Maas teruggeworpen) de afspraak
dat Gerbrandy nog met Shaej overleg zou plegen, op welke datum de
'kwartiermakers' zouden vertrekken en waar zij zich precies zouden
vestigen. 'Karakter 'kwartiermakers' als advance party', aldus de notulen,
'dient gehandhaafd. Ter waarborging coördinatie geregelde besprekingen
en verslagen aan kabinet Londen. Bezoeken van andere ministers moge-
lijk, doch ongewenst [is1 dat talrijke ministers met staven gaan heen en
weer reizen of helft van hun departement daar' (d.w.z. in het bevrijde
Zuiden) 'vestigen."

In beginsel was dit een besluit om een kleine kern van het regerings-
apparaat uit Londen naar het Zuiden te verplaatsen, en duidelijk is dat de
ministers die dat besluit namen, onvoldoende beseften hoe primitief de
werkomstandigheden er zouden zijn. Dat het leven er moeilijk was,
wisten zij. Misschien moeten wij het dus zo stellen: zij vertrouwden dat
hun aanwezigheid ter plaatse er toe zou bijdragen dat zich in die gehele
situatie spoedig een keer ten goede zou aftekenen, uiteraard met hulp van
de Geallieerden. Maar was het niet juist de taak van het door de regering
ingestelde Militair Gezag om de Geallieerden tot die hulpverlening te
.stimuleren?

*

Uit geen enkel stuk of ander gegeven blijkt dat de ministers zich er van
vergewist hadden wat generaal Kruis eigenlijk vond van hun voornemen,
dat zich in het gebied waar hij verantwoordelijk was voor orde en rust
en waar hij op talloze terreinen in goede samenwerking met de Shaej-
Mission was begonnen in te grijpen om de ergste noodtoestanden op te
heffen, ook nog, en blijkbaar permanent, een groep ministers zou gaan
vestigen. Van Heuven Goedharts hoofdambtenaar Snijders, die zich als
hoofd van de sectie-Juridische Zaken van de staf Militair Gezag in Brussel
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