
KRULS' BRIEF VAN 12 NOVEMBER '44

'Ik had in Londen al een slechte indruk gekregen van het kabinet als geheel
en vooral van Burger en van van Heuven Goedhart. Ik heb de brief geheel alleen
ontworpen, zonder verder overleg met mijn staf. Lees ik het stuk nu over, dan
vind ik wel dat ik wat gekuister termen had mogen gebruiken, doch men moet
mijn positie goed begrijpen. Ik zag net enig gat in de warwinkel. Aanvankelijk
had ik ook grote moeilijkheden gehad met de stafvan prins Bernhard. Dan waren
er de illegalen en de 'oude' gezagsdragers. Bij de BS zaten allerlei dolle lieden;
die wilden alle touwtjes in handen krijgen. Mijn voornaamste taak was, orde te
stichten zonder met iedereen ruzie te krijgen. Dat ging langzamerhand beter. Ik
had uit Londen daarbij geen steun. Ik kende het college van ministers van binnen
en van buiten. Ik dacht: als die lieden komen, dan gaat het geharrewar allemaal
naar hèn toe. Dat wordt één grote klaagmuur tegen het MG. Ook zouden dan
natuurlijk de politieke aspiraties herleven. Dat hele gebied zou eenvoudig in
elkaar floppen als er ministers kwamen en ik vond daarom dat het mijn plicht
was, die komst zo mogelijk te voorkomen en in elk geval te doen uitstellen."

'Het Militair Gezag', zo schreef de chef-staf in zijn brief aan de
minister-president,

'heeft thans de zaak vrij goed in handen ... Wat op het ogenblik nodig is, is een
sterke leiding die de beschikking heeft over grote bevoegdheden en in staat is
op zeer korte termijn beslissingen te nemen. Ik ben mij bewust dat het Militair
Gezag als zodanig in sommige opzichten nog te kort is geschoten. Naast de
omstandigheid dat onder de tegenwoordige verwarde omstandigheden elke
organisatie hierin meer of minder moet te kort schieten, zie ik de oorzaken
daarvan ... ook in onvoldoende personeelsbezetting van het Militair Gezag en
onvoldoende vrijheid van handelen, zowel ten gevolge van het feit dat de
geldende besluiten niet in alle opzichten het Militair Gezag vrijlaten, als ten
gevolge van nog onvoldoende hulp van Geallieerde instanties. De komst van
Uwe Excellentie en Haar Ambtgenoten kan hierin zeer zeker geen verbetering
brengen. Integendeel. Er zullen nieuwe moeilijkheden ontstaan, die een snelle
en doeltreffende uitoefening van gezag in de weg staan en tot verwarring en
verlies van prestige zowel van het Militair Gezag als van de regering aanleiding
zullen geven.'

Zeker, zo ging Kruls verder, zodra de gehele regering zich in Neder-
land zou kunnen vestigen en daar de beschikking zou hebben over 'goed
werkende departementen en diensten', zou de taak van het Militair Gezag
'van karakter veranderen', maar tegen 'de vestiging van een aantal mi-
nisters in Nederland zonder departementen of met uit de aard geheel

, H. J. Kruis, 14 maart 1956.
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