
CONFLICT OM KRULS' BRIEF

Op dinsdagochtend 21 november werd die brief in de ministerraad
aan de orde gesteld. Niemand had voor de strekking en de aanmatigende
toon een goed woord over. Van den Tempel, de eerste die commentaar
gaf, sprak van 'een daad van insubordinatie'.' 'Men had', zei Michiels
later aan de Enquêtecommissie, 'de heer Kruls toen zonder de minste
aarzeling moeten ontslaan. Dat is ook voorgesteld' (de notulen van de
ministerraad maken er geen melding van), maar 'men (had) niemand ...
die hem kon remplaceren." 'Vooral' telde ook mee, zo schreef Burger
nog geen vier weken later aan Gerbrandy, 'de overweging dat men
nauwelijks kon aannemen hier met een poging tot omkering van de
gezagsverhoudingen te maken te hebben' (Burgers vrees voor een 'kiem
van militaire dictatuur' werd dus niet gedeeld). 'Men neigde er toe,
bedoelde brief te zien als een gevolg van het overstelpende aantal
vraagstukken waarvoor de generaal zich zag gesteld." Intussen: onaan-
vaardbaar wàs de brief en bleef hij. Het beraad leidde tot een opdracht
aan Gerbrandyen van Lidth 'om' (dat vermelden de notulen wèl) 'met
generaal-majoor KruIs een mondelinge bespreking te voeren teneinde
hem het onjuiste van zijn houding onder het oog te brengen. Het is
dringend nodig, de positie van het Militair Gezag onder de minister van
oorlog vast te stellen" (KruIs had zijn brief aan deze minister dienen te
richten, niet aan de minister-president"),

Het zou, menen wij, gepast zijn geweest indien het eerste contact
tussen de twee ministers en de inmiddels in Londen gearriveerde KruIs
plaats had gevonden in een zakelijke omgeving en een zakelijke atmo-
sfeer. Van Lidth deed het anders: hij, wiens eerste reactie was geweest,
KruIs in bescherming te nemen (diens brief had hij toen als niet meer
dan 'onredelijk maar begrijpelijk' getypeerd), ging op die dinsdag waarop
de ministerraad 's morgens bijeen was geweest, samen met Kruls lunchen
in een Londense club en wij veronderstellen (van Lidth zwijgt er over in
zijn dagboek) dat KruIs bij die gelegenheid in elk geval mede te horen
kreeg dat de zaak met een sisser zou aflopen. 's Middags vond in Brown's
Hotel op Gerbrandy's werkkamer het 'officiële' gesprek met KruIs plaats,
'waarbij wij' (wij volgen weer van Lidths dagboek)
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