
REGERING EN MILITAIR GEZAG

'onomwonden onze mening hebben te kennen gegeven. Hij wijst er op dat hij
het zijn plicht achtte, de regering te waarschuwen tegen mogelijke gevaren en
zijn bezwaren slechts 'onderstellenderwijze' naar voren bracht. Wij wijzen er op
dat de onderstellingen die hij maakte, onjuist zijn, door hem beantwoord met
de opmerking dat dan nog 'geen man overboord' is. Hij erkent dat hij deze brief
aan de MvO en niet aan de President had moeten richten, ook dat het minder
juist was, een afschrift daarvan aan ZKH te richten. Hij beaamt volledig dat de
chef-staf MG ondergeschikt is aan de regering ... Hij zegt, nimmer de bedoeling
te hebben gehad, daarvan te willen afwijken. Dit is wel de hoofdzaak en ik geloof
dan ook dat het vuurtje even spoedig zal uitgaan als het werd opgeblazen" -

een slotzin die, dunkt ons, aantoont dat van Lidth wel heellicht tilde aan
de aanmatigende toon die Kruis in zijn brief van 12 november had
aangeslagen en trouwens ook aan de zelfverzekerde wijze ('geen man
overboord') waarop hij zich had verdedigd; ook Gerbrandy had het
kennelijk niet vermocht, Kruis in overtuigende bewoordingen op het
ongepaste van zijn houding te wijzen. "t Was helemaal niks', zei Kruis
ons in '56, sprekend over het onderhoud in Brown's Hotel, 'een goeiïg
praatje? - nu, dat is stellig scheefgetrokken naar de andere kant, maar
niets wijst er op dat Kruis onder de indruk was van de ministeriële
verwijten, toen hij weer naar Brussel terugkeerde.

In de ministerraad was inmiddels afgesproken dat op vrijdag 24 no-
vember Gerbrandy 'voor ongeveer tien dagen' naar het bevrijde Zuiden
zou gaan, dat van den Broek, Burger en van Heuven Goedhart er 'voor
enigszins langere tijd' zouden vertoeven en dat van Lidth nog zou bezien
hoe lang hij er zou blijven.' Elk van de vijf ministers-'kwartiermakers'
kreeg een voorschot van f25 000 mee; dat was voldoende om in eerste
instantie een eigen bureau in te richten en maakte hen financieel onaf-
hankelijk van het Militair Gezag.

*

Het vertrek van de vijf 'kwartiermakers' vond niet op vrijdag 24, maar
op zaterdag 25 november plaats. Toen het toestel met de ministers op het
vliegveld bij Eindhoven neerstreek, schitterde Kruis door afwezigheid;

, Van Lidth: 'Dagboek', 21 nov. 1944. 2 H. J. Kruis, 14 maart 1956. 3 Ministerraad:
Notulen, 21 nov. 1944.


