REGERING EN MILITAIR GEZAG

»

Zowel het ingrijpen van de ministers-‘kwartiermakers’ op het gebied van
de arrestaties als Burgers poging om de sectie-Binnenlandse Zaken van
de staf Militair Gezag naar zich toe te trekken, waren tekenend voor de
disharmonische verhouding tussen de ‘kwartiermakers’ als college (alleen
van Lidth stond aan Kruls’ zijde) en de chef-staf Militair Gezag; daartoe
had Kruls met zijn aanmatigende brief van 12 november en met zijn
demonstratieve afwezigheid bij de aankomst der ‘kwartiermakers’ op 25§
november een aanzienlijke bijdrage geleverd. De zaak werd er niet beter
op toen de Regeringsvoorlichtingsdienst op 26 november een commu-
niqué uitgaf over die aankomst der ‘kwartiermakers’" waarin o.m. gezegd
werd dat Gerbrandy ‘na enige tijd’ naar Londen zou terugkeren, maar dat
‘de aanwezigheid der andere ministers van langere duur (zou) zijn, opdat
zij volle gelegenheid hebben, beslissingen ter plaatse te nemen die voor
de goede gang van zaken onmisbaar zijn.” ‘In de werking van het Militair
Gezag, dat staat onder het direct gezag van de minister van oorlog en
onder leiding en verantwoordelijkheid der gehele regering, wordt’, zo
heette het ook nog, ‘geen verandering gebracht’ — neen, maar bij die
‘beslissingen ter plaatse’ was in de bekendmaking, welke zonder overleg
met Kruls was opgesteld, niet eens vermeld dat er overleg met het Militair
Gezag (of met de Shaef-Mission) aan zou voorafgaan, notabene terwijl de
regering-zelve haar opperste verantwoordelijkheid in de eerste (‘militai-
re’) fase der bevrijding aan Shaef had gedelegeerd. ‘De komst van enkele
leden der regering heeft’, schreef Posthumus Meyjes, ‘tweede man’ van
het MG, op 30 november aan koningin Wilhelmina’s naaste adviseur in
Londen, de vice-president van de Raad van State, Beelaerts,

‘de zaken . . . niet gemakkelijker gemaakt; integendeel. Hun aanwezigheid
betekent voor ons weer meer discussies, meer verlies van kostbare tijd, meer
verwarring in vele toch reeds verwarde hoofden. Het is soms om er moedeloos
onder te worden. En in de militaire fase kunnen de heren hier waarlijk niet anders
dan kwaad stichten. Wij krijgen het gevoel van de zwemmer die in het wier
verward raakt en zijn karige krachten verspilt aan pogingen om zich los te werken.
Ik vrees bovendien dat zich spoedig conflicten zullen gaan voordoen die onop-
losbaar kunnen blijken.”?

! Tekst: Radio Oranje, 26 nov. 1944. ? Brief, 30 nov. 1944, van W. Chr. Posthumus
Meyjes aan F. Beelaerts van Blokland (CSMG, Zeer geheim archief, 6, no. s54).
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