VAN DEN TEMPELS KRITIEK

Lidth verantwoordelijk. Zijn opinie was dat het Militair Gezag drastisch
moest worden beperkt, en dat een vraagteken moest worden gezet achter
het handhaven van Kruls. De drie ministers besloten vervolgens, ‘dat de
punten ter reorganisatie van het Militair Gezag’ nog v&6r van den
Tempels terugkeer naar Londen zouden worden opgesteld en zij meen-
den dat die punten ‘begin januari’ in Londen ‘in een volledige minister-
raad’ behandeld moesten worden.'
Het strijdtoneel werd dus naar Londen verplaatst.

De strijd om het Militair Gezag in Londen

Medio december, d.w.z. nog voordat Burger, van Heuven Goedhart en
van den Tempel in Oisterwijk tot de conclusie kwamen dat de positie
van het Militair Gezag radicaal moest worden gewijzigd, hadden in
Londen al twee ministers met hun ontslag gedreigd in verband met de
moeilijkheden die zich in de verhouding tussen het kabinet en het
Militair Gezag hadden voorgedaan: Albarda en van Lidth, zulks overigens
uit geheel andere motieven. Albarda wilde heengaan omdat hij zich door
het Militair Gezag gedwarsboomd achtte, van Lidth omdat hij de voort-
durende kritiek op het Militair Gezag beu was.

Albarda deelde eind november aan het departement van oorlog mee
dat hij een bezoek aan het bevrijde Zuiden wilde brengen om er als
minister van waterstaat besprekingen te voeren met de waterstaatsautori-
teiten; hij wenste een aan zijn departement verbonden ingenieur als
secretaris mee te nemen; deze was evenwel al ingedeeld bij het Militair
Gezag. Op 7 december adviseerde het departement van oorlog Albarda,
inzake de bestemming van de ingenieur in Brussel overleg te gaan plegen
met Kruls. Dat weigerde Albarda. “Ten eerste’, schreef hij aan van Lidth,
‘ben ik niet een boodschapper van het Militair Gezag. Ten tweede wens
ik het oponthoud in Brussel niet. Ten derde wens ik mij niet bloot te
stellen aan een afwijzende beslissing. 1k heb dus nu van mijn overkomst
afgezien. Intussen overweeg ik een verzoek om ontslag.”

Vier dagen later meende Albarda dat zijn besluit vaststond: hij zou het
kabinet verlaten, mede overigens omdat de koningin nog steeds weigerde
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